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Vieringen waarbij u van harte welkom bent:

Prot. Gemeente Tilburg e.o. Ekklesia

Opstandingskerk Opstandingskerk
Zaterdag Paasviering, aanvang
4 april 2026 21.00 uur.

Voorgangers zijn Jan
Glorius, Lisa Vroon en het
Ekklesiakoor.

De nieuwe paaskaars zal
mede door Wouter Riel
binnengedragen worden.

Zondag Paasviering
5 april 2026 Voorganger: ds. S. Nieuwenhuizen
Aanvang 10.00 uur
Nieuwsbrief 9

Zondag 5 april 2026

Viering van zondag 5 april 2026, het is Pasen!

Voorganger: ds. Siets Nieuwenhuizen
Ambtsdrager(s): Rik de Jong en Jeanne Geleijns
Muzikale begeleiding: Wouter van der Meiden

Aanvang van de viering: 10.00 uur
Het adres van de Opstandingskerk is: Professor Cobbenhagenlaan 8, 5037 DC Tilburg.

Ook is de viering online te volgen via het YouTube-kanaal van de kerk door met de
linkermuisknop op de tekst deze link te klikken.

Detail van de
Paaskaars 2026

Collecten:

-Diaconie

Via bank: IBAN NLO2 INGB 0003 4444 54

Van: Diakonale Raad v.d. Prot. Gemeente Tilburg en Goirle
Vermelding: collecte 5 april 2026, bestemd voor KiA Werelddiaconaat.
Toelichting: Dalits staan onderaan de maatschappelijke ladder in India. Veel Dalit-kinderen komen
op school niet mee omdat ze met de nek worden aangekeken. Of ze stoppen door armoede
vroegtijdig met school om te werken. De organisatie Cards begeleidt kinderen (terug) naar school.
Kerk in Actie ondersteunt dit.


https://www.youtube.com/channel/UCFstZY3ZWb-Oubk_BbTzKew

-Kerk

Via bank: IBAN NL35 INGB 0001 0806 49

Van: PROTESTANTSE GEMEENTE TE TILBURG EO

Vermelding: collecte 5 april 2026, bestemd voor de predikantsplaats.

Toelichting: Onze gemeente bevindt zich in een lastige financiéle situatie. Om die reden kunnen we
op dit moment niet het beroepingswerk opstarten in de zoektocht naar een nieuwe vaste predikant.
Graag collecteren we daarom speciaal voor de predikantsplaats, in de hoop dat dit een bijdrage zal
leveren aan het op termijn alsnog kunnen opstarten van het beroepingswerk. De collecten zijn samen
met Actie Kerkbalans onze belangrijkste bron van inkomsten. Collecteert u mee?

App Appostel
De Protestantse Gemeente Tilburg e.o. maakt gebruik van de App Appostel. Door deze app te
downloaden, kunt u ook via de App Appostel bijdragen aan de collecten.

o Toelichting bij de nieuwe Paaskaars
Theo van de Sanden-Bout schrijft: Ook dit jaar heb ik samen met Ekklesia, Annette Heinerman en Jo
Lenaerts de nieuwe paaskaars uitgezocht.
In het kader van de groene kerk hebben we niet gekozen voor een kaars met paraffine, maar voor
één op basis van bijenwas. Een milieubewuste keuze.
Het thema van het Reliéf op de paaskaars is ‘De Levensboom’.

Theo stuurde een uitgebreide toelichting bij de nieuwe Paaskaars. De volledige tekst vindt u op de
homepage van onze website (www.pkn-tilburg.nl), hieronder staat een verkorte versie.

ﬁ In het allereerste begin van de Bijbel, wanneer de wereld nog ongeschonden is, maakt God een
tuin vol leven, rust en harmonie. Midden in die tuin groeit een bijzondere boom: de levensboom.
Het is geen gewone boom, maar hij staat symbool voor het leven zoals het bedoeld is: volmaakt,
eeuwig en in nauwe verbondenheid met God.

Het verhaal van de levensboom loopt als een stille rode draad door de Bijbel heen. Van het begin,
via de gebrokenheid van het leven nu, naar een toekomst vol van hoop. Hij vertelt een verhaal
van verlies en verlangen, maar vooral van herstel. Een verhaal dat zegt: het leven zoals het
bedoeld is, gaat uiteindelijk niet verloren.

Op de Paaskaars staat de levensboom afgebeeld, met daaronder een geopende Bijbel en
daarachter een kruis. Het is alsof deze drie symbolen met elkaar het hele verhaal van de
levensboom samenvatten.

Wanneer de paaskaars brandt, verbindt zij begin en einde, verlies en herstel, dood en leven. De
levensboom op de kaars nodigt uit om te vertrouwen dat, dwars door alles heen, het leven zoals
Q God het bedoeld heeft uiteindelijk zal doorbreken lichtend, helend en eeuwig.

THEO VAN DE SANDEN-BOUT

o Liturgische bloemschikking in de Veertigdagentijd en Pasen

Thema ‘De Geest waaiert breed uit’

In deze Veertigdagentijd willen we openstaan voor de werking van de Heilige Geest in ons leven.
De Geest zoekt en vindt steeds nieuwe wegen, op alle tijden en plaatsen, in uiteenlopende
culturen, met een ongekende variéteit aan vormen. Ook vandaag inspireert de Geest mensen om
op weg te gaan met het evangelie. Ook wanneer we het spoor bijster zijn. We geloven dat de
Geest de kerk brengt waar mensen zijn, midden in het leven. Tot onze verbazing zien we soms op
de meest onverwachte plekken iets van Gods koninkrijk . Willen we ons laten verrassen in deze
tijd van inkeer? Kunnen we onze ogen en oren openhouden om de tekens van de Geest te
verstaan?



http://www.pkn-tilburg.nl/

Bloemschikkingen zijn geinspireerd door het evangelie van Matthelis en Johannes. De
kernwoorden geven aan waar de symboliek en de tekst elkaar raken en worden verbonden en
zorgt voor een zintuiglijke ervaring, roept emotie of vragen op.

Goede Vrijdag

Woorden bij de schikking

Het is stil geworden
pijnlijke stekels en
bloemen bloedrood
bij het kruis

Goede Vrijdag Johannes 19:1-19,37 Hij zei: ‘Het is volbracht’. Hij boog zijn hoofd en gaf de geest.
(vers 30) De laatste dagen van onze Heer, het ultieme lijden van de mensenzoon en de Zoon van
God. Al talloze malen gehoord of gelezen, toch maakt het verhaal elke keer indruk.
Gevangenneming, verhoor, vernedering, geseling, kruisiging en dood ..... Gods liefde en genade
voor de wereld en ons, gegeven in dit offer. Jezus lijden, kruis en sterven. Hij sprak de woorden:
Het is volbracht, boog zijn hoofd en gaf de geest. Jezus was bezield om zijn levensweg en nu deze
lijdensweg te gaan. Tot aan het kruis en de dood toe.

Het past ons om stil te worden.

Symboliek bloemschikking

Voor de schikking zijn klassieke symbolen zoals doornen en de rode anemonen gekozen. Doornen
om het lijden te onderstrepen. Een middeleeuwse legende vertelt ons dat de rode anemonen zijn
ontstaan door bloeddruppels van Christus op witte bloemen toen Hij aan het kruis hing.

Pasen

Woorden bij de schikking
Een bloeiende tuin

vol bloemen van het begin
inspiratie

voor een brede beweging

Dit is een foto uit een boekje. De bloemschikking van
Pasen in de kerk staat in de volgende Nieuwsbrief

Pasen Johannes 20, 1-23 Na deze woorden blies Hij over hen heen en zei: ‘Ontvang de heilige
Geest’ (vers 22).

Op de paasochtend zagen Maria, Petrus en Johannes dat het graf leeg was, het lichaam van de
Heer was er niet meer. De opstanding uit de dood. Halleluja.




Na de ontmoeting tussen Maria en Jezus kwam Hij bij de leerlingen en zei:

‘Ik wens jullie vrede. Zoals de Vader mij gezonden heeft, zo zend ik jullie uit.” Na deze woorden
blies Hij over hen heen en zei: ‘Ontvang de heilige Geest.’ Jezus gaf de heilige Geest door aan zijn
leerlingen. Ook vandaag inspireert de Geest ons om op weg te gaan met het evangelie. We
mogen erop vertrouwen dat de Geest de kerk brengt waar mensen zijn, midden in het leven. De
heilige Geest waaiert breed uit, binnen en buiten de kerk. Laat je op de paaszondag en in de
komende tijd verrassen door de werking van de heilige Geest!

Symboliek bloemschikking

Een feestelijke schikking met verschillende narcissen. De narcis die als het ware het nieuwe leven
belichaamt, symbool van de lente, een nieuw begin.

Naast de narcissen staan bloeiende bloesems in de waaier.

Namens Taakgroep Eredienst,
JESSICA HAGOORT EN ANNELIES VAN WIJK

Voorganger zondag 12 april 2026
Op zondag 12 april a.s. hoopt ds. Jacqueline van Marion voor te gaan.
In deze dienst vieren we het Heilig Avondmaal

De bloemengroeten van zondag 29 maart jl. waren voor:
*Mevrouw Hilda van der Plaats-van der Mark, zij is 23 maart 81 jaar geworden.
*Mevrouw H. Dijkshoorn-Snoek, zij is 25 maart 80 jaar geworden.
*Mevrouw A. Oliekan-Crucq, zij is 25 maart 91 jaar geworden.
*Mevrouw Ria van der Linden-Boons, zij is 26 maart 86 jaar geworden.
*Mevrouw M. de Vreede-Toet, zij is 28 maart 81 jaar geworden.
*Mevrouw Joke van der Leun-Hendriks, zij is 29 maart 85 jaar geworden.
*De heer en mevrouw Bert en Hannie Wolfswinkel-Harteman, zij waren 24 maart 54 jaar getrouwd.
*Mevrouw Mytie Westplat, een steuntje in de rug.
JEANNE GELEINS, e-mail jeanne.geleijns@ziggo.nl of telefoon 06-5204 2771

Bedankberichtje van mevrouw Riet de Goede
Riet de Goede wil graag bedanken voor de bloemen van de kerk en de kaarten die ze van u mocht
ontvangen bij haar 95¢ verjaardag op 30 maart jl. Ze is er erg blij mee.

Zaterdag 11 april 2026: Tweede Open Middag rond de schilderijen van Jeannie op 't Hoog:

Kunst in de kerk, uitnodiging voor zaterdag 11 april 2026

Thema: Kunst en Natuur

Na het succes van de eerste Open Middag op 21 februari jl., organiseren we nog Tweede Open
Middag voor iedereen die de eerste keer niet aanwezig kon zijn.
Centraal staan de prachtige schilderijen van Jeannie op 't Hoog. Achter ieder schilderij zit een
verhaal. Met het thema ‘Kunst en Natuur’ wordt de kwetsbaarheid van de aarde besproken en hoe
we daar zorgzaam mee om moeten gaan.

Programma van deze middag:

13.00 uur: kerk open. Er is koffie en thee en u kunt op uw gemak de schilderijen bekijken.

13.30 uur: -Atie de Vos opent de middag en houdt een korte presentatie over de werkgroep
Groene Kerken in de Opstandingskerk.
-Jan van Summeren vertelt over de ecologie en de geschiedenis van het gebied tussen
de Opstandingskerk en de Universiteit
-Jeannie op 't Hoog vertelt over haar schilderijen en neemt de mensen mee naar haar
werken.

14.30 uur: start wandeling in de omgeving van de kerk


mailto:jeanne.geleijns@ziggo.nl

Vanaf 15.00 is er gelegenheid tot ontmoeting en gesprek, onder het genot van koffie, thee of een
glas wijn
16.00 uur: afsluiting.

ledereen is van harte welkom!
De Kunstcommissie, ALEX, MARGRIET en ANJA

Sta op voor medemenselijkheid: doe mee met de landelijke schrijfactie

Op 14 april behandelt de Eerste Kamer de asielwetten. Mensen zonder papieren worden in deze
wetten strafbaar. De samenleving wordt voor hen nog onveiliger. Daarom komen kerken in heel
Nederland in actie met ‘Sta op voor medemenselijkheid’. Met een landelijke schrijfactie roepen
kerken, diaconale organisaties en de Raad van Kerken senatoren op te kiezen voor wetgeving die de
menselijke waardigheid beschermt en geen steun te geven aan de strafbaarstelling van
ongedocumenteerd verblijf. Wilt u een persoonlijke kaart sturen of helpen de oproep te
verspreiden? Meer informatie en materialen vindt u op medemenselijkheid.nl.

ATIE DE VOS

Schilderen met Sjoukje Gniewyk

Op zaterdag 11 april bent u weer welkom in de Opstandingskerk om mee te doen met schilderen,
onder leiding van Sjoukje Gniewyk. Het thema is ‘Ontmoeten’.

Van 10.00-12.00 uur.

‘Zin in film’, filmavond in de Opstandingskerk

Zin in film — vrijdagavond 17 april — aanvang 19.30 uur - Opstandingskerk

We gaan kijken naar ‘Adam’s Apples’ met steracteur Mads Mikkelsen. Een zwarte komedie over
een dominee die met zijn ‘oneindige’ liefde een stel mensen met een ‘gebruiksaanwijzing’,
rehabilitatie wil geven. Skinhead Adam net uit de gevangenis, verkrachter Gunnar terrorist Khalid
en labiele Sarah. Als dominee Ivan ze
ophaalt in zijn busje bij de bushalte, klinkt
uit de cassettespeler steeds: ‘How deep is
your love...?’” (van The Bee Gees).

Met de absurde gebeurtenissen in en
rond de kerk — God en duivel doen ook
mee - worden we aan het denken gezet
of mensen door liefde kunnen
veranderen. En over hoe groot en diep
onze eigen liefde is. Een leuke diepzinnige
Deense film, voor alle leeftijden, maar
niet voor tere zielen.

Natuurlijk is iedereen van harte WEL-
KOM!

Zaal open 19.00 uur voor koffie/thee. We
starten de film om 19.30 uur. Na afloop

onder een drankje ruimte voor nagesprek ADAM S AP P LE S
onder leiding van ds. Bram Bregman.

TRINKERIN TRIEBTATER TANKSTELLENRAUBER

nvos ANDERS THOMAS JENSEN
«ULRICH THOMSEN ... MADS MIKKELSEN

Toegang gratis, uitnodiging voor een vrije
gift in de pot.



http://medemenselijkheid.nl/

o Ter inspiratie. De kerkenraad wenst u gezegende Paasdagen en een goede nieuwe week.
Deze keer met een gedicht van Meggy van Oudenhoven. Zij en haar man Kees Soeters zijn een paar
jaar geleden verhuisd van Tilburg naar Koudekerke, op Walcheren. Het gaat hen daar goed.

Zij hield van Hem en Hij van de wereld

Het was in den hof

waar de vrouw rondliep en rouwde

om haar vriend en leraar.

Hij kwam daar ook en sprak.

Zij herkende Hem aanvankelijk niet

maar toch...zijn stem deed haar hart opspringen van liefde
Zij herkenden elkaar, omdat Hij leefde

Dit nieuws verspreidde zich eerst bescheiden, zomaar tussen hen beiden
Echter,

de Geest van de Heer was krachtig en riep allen, die in Hem geloofden
Hij was waarlijk opgestaan

Toen.

En nu mogen wij in deze tijd opnieuw

getuigen van dit grootse wonder in deze wereld van verdeeldheid en oorlog
Ook nu en later zal Zijn opstanding getuigen van liefde voor ons, mensen

Wij zullen nooit meer in de steek gelaten worden

De Zoon heeft het ons getoond door Zijn doorleefde bestaan in eerdere tijden

© Meggy van Oudenhoven

o Agenda

APRIL 2026 \
Woensdag 8 april 2026 Koffieochtend in de Gele Zaal §5’

10.00-11.30 uur 74

Opstandingskerk,
Prof. Cobbenhagenlaan 8

Zaterdag 11 april 2026 Schilderen met Sjoukje Gniewyk
10.00-12.00 uur Thema ‘Ontmoeten’

Opstandingskerk,
Prof. Cobbenhagenlaan 8

Zaterdag 11 april 2026 Tweede Open Middag rond
schilderijen van Jeannie op 't Hoog.
Lezingen, rondleiding en een
wandeling in het Heempark

Opstandingskerk,
Prof. Cobbenhagenlaan 8
Van 13.00 - 16.00 uur

Woensdag 15 april 2026
Aanvang: nog niet bekend

AVE-middag Opstandingskerk,

Prof. Cobbenhagenlaan 8
(de koffieochtend vervalt)

Donderdag 16 april 2026
18.30-19.15 uur
Verzamelen vanaf 18.15 uur
Volgende keer: 21 mei 2026

‘Zingen voor Vrede’, georganiseerd
door de Raad van Kerken
Begeleiding: Helga Janssens-Baan en
Peter Derks

Op de Heuvelring voor de
Jozefkerk

Vrijdag 17 april 2026
aanvang 19.30 uur

Zin in Film, filmavond in de
Opstandingskerk.
Film: ‘Adam’s apples’.

Opstandingskerk,
Prof. Cobbenhagenlaan 8

Zondag 26 april 2026
Aanvang 18.30 uur

Leerdienst georganiseerd vanuit de
Stichting Missionair Project Midden-
Brabant en Stadstuin Tilburg.

Opstandingskerk,
Prof. Cobbenhagenlaan 8
In de Gele Zaal




ledere laatste zondag van de
maand

KOPU voor de Nieuwsbrief inleveren: uiterlijk vrijdagavond 18.00 uur
Redactie Nieuwsbrief: nieuwsbrief@pkn-tilburg.nl
Kerkelijk Bureau: telefoon 06-23993302 of e-mail (kerkelijkbureau@pkn-tilburg.nl)

Predikant: vacature

Vanaf januari is ds. Bram Bregman 2 dagen per week werkzaam in onze gemeente. Hij richt zich met
name op de pastorale zorg en op vorming en toerusting.
Zijn telefoonnummer is 06-36435901. U kunt eventueel ook mailen: bram.bregman@kpnmail.nl

Scriba: dhr. Rik de Jong. E-mail: scriba@pkn-tilburg.nl Tel. 06-13340494
Voorzitter: dhr. Wim de Kwaasteniet. E-mail: wdk@dekwaasteniet.nl. Tel. 06-2883 9727

Voor bijzondere vieringen als doop, uitvaart of huwelijk kunt u contact opnemen met ouderling
mevrouw Nelly Bonis (telefoonnummer 013-5343504)
In de vacaturetijd is mevrouw Cissy Mohr beschikbaar voor uitvaartdiensten. Telefoon 06-44718287.

Pastorale vragen?

Hiervoor hebben we een speciaal e-mailadres: pastoraat@pkn-tilburg.nl

Het is fijn als u opname, ziekte, een ernstige situatie of zorgen, thuiskomst of andere vreugdevolle
dingen even doorgeeft, dan kunnen we meeleven.

Vertrouwenspersonen:
Mevrouw Annelies van Wijk, tel. 06-27266527; e-mail anneliesvanwijk@gmail.com
De heer Jelle van Binsbergen, tel. 06-30486972; e-mail jellevbinsbergen@hotmail.com

» Website http://www.pkn-tilburg.nl
P Facebook: PKN Tilburg of https://www.facebook.com/pkntilburg

Rekeningnummer Protestantse gemeente te Tilburg e.o.: NL54 INGB 0003 7000 83
Rekeningnummer Diaconie: NLO2 INGB 0003 4444 54
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