
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
 

Nieuwsbrief 
 Zondag 24 mei 2026 

 
 
o Viering van zondag 24 mei 2026, Pinksteren 
 

 
 

Heilige Geest 
Gij zijt als het vuur 
Beziel onze harten 
wie koud zijn en versteend 
Duif boven de Jordaan 
Versterk in ons de gloed 
wakker het feestvuur aan 
 
(deze liturgische bloemschikking is gemaakt door  
Jessica Hagoort en Annelies van Wijk) 

 
 
Voorganger: ds. Iris van der Heul 

Ambtsdrager(s): Wouter Riel en Jeanne Geleijns 
Muzikale begeleiding: Wouter van der Meiden 
 

Aanvang van de viering: 9.30 uur 
Het adres van de Opstandingskerk is: Professor Cobbenhagenlaan 8, 5037 DC Tilburg. 

Ook is de viering online te volgen via het YouTube-kanaal van de kerk door met de linkermuisknop  

op de tekst deze link te klikken. 

 

 

Protestantse Gemeente 
te Tilburg en omstreken 

'Kijk'! 

Jaarthema ‘25-‘26 

                 

https://www.youtube.com/channel/UCFstZY3ZWb-Oubk_BbTzKew


 

Collecte 
-Diaconie 
Via bank: IBAN NL02 INGB 0003 4444 54 
Van: Diakonale Raad v.d. Prot. Gemeente Tilburg en Goirle 
Vermelding: collecte 24 mei 2026, bestemd voor ons ZWO-project in Libanon  
Toelichting: Kerk in Actie ondersteunt in Libanon de opleiding van thuiszorgmedewerkers voor 
Libanezen en Syrische vluchtelingen. Dit project biedt een oplossing voor de enorme behoefte aan 
ouderenzorg, nu veel jongeren het land verlaten wegens de economische crisis. Het initiatief, in 
samenwerking met de Raad van Kerken in het Midden-Oosten (MECC), traint mensen in o.a. het St. 
George Hospital in Beiroet. 

 

       -Kerk 
Via bank: IBAN NL35 INGB 0001 0806 49 
Van: PROTESTANTSE GEMEENTE TE TILBURG EO 
Vermelding: collecte 24 mei 2026, bestemd voor het werk in onze kerk. 
Toelichting: hierbij kunt u denken aan de kosten voor de zondagse vieringen, de gastpredikanten en 
de administratie en het beheer van het kerkgebouw. 
  
App Appostel 
De Protestantse Gemeente Tilburg e.o. maakt gebruik van de App Appostel. Door deze app te  
downloaden, kunt u ook via de App Appostel bijdragen aan de collecten. 

 
o Voorganger zondag 31 mei 2026 

Op zondag 31 mei a.s. hoopt ds. Pieter Molenaar voor te gaan. 

 
De bloemengroeten van zondag 17 mei jl. waren voor: 
*Mevrouw Teuny de Poorte-Steunenberg, zij is 15 mei 85 jaar geworden. 
*Mevrouw E. Boer-Brand, zij is 15 mei 89 jaar geworden. 

     JEANNE GELEIJNS, e-mail jeanne.geleijns@ziggo.nl of telefoon 06-5204 2771 

 
o Uit de kerkenraadsvergadering van maandag 11 mei jl. 

De kerkenraad heeft in haar vergadering van 11 mei jl. over de volgende onderwerpen gesproken: 
 

+ Van het Beleidsplan 2026-2030 lag een concept op tafel. Hier is over gesproken en er is nog een 
aantal inhoudelijke wijzigingen voorgesteld, met name waar het gaat om aandachtspunten en 
doelen van de verschillende taakgroepen. Het concept-Beleidsplan wordt nu verder tekstueel 
uitgewerkt. 
 

+ Naar aanleiding van de dienst van 22 februari jl. waarin een gastpredikant op het laatste moment 
moest afzeggen en er zo snel geen vervangende predikant gevonden kon worden, heeft de 
kerkenraad een ‘draaiboekje’ gemaakt met daarin een stappenplan van hoe te handelen in een 
dergelijke situatie. Ook heeft ds. Jacqueline van Marion voor ons een liturgie samengesteld en een 
preek geschreven die -indien nodig- door de ouderling van dienst gelezen kan worden. 
 

+ De Oecumenische viering in het kader van de week van de eenheid van de Christenen in januari 
2027 wordt gehouden in de Opstandingskerk. 
 

+ Het beroepen van een nieuwe predikant kan nog niet worden gestart. De reden hiervoor is dat de 
randvoorwaarden nog niet in orde zijn. Eén van de voorwaarden is dat onze gemeente moet kunnen 
laten zien dat een predikant gedurende een aantal jaren betaald kan worden; hiervoor moet een 
zogenaamde Solvabiliteitsverklaring bij het CCBB (dit is een college van de landelijke kerk) worden 
aangevraagd. De kerkrentmeesters zijn hier druk mee bezig. 
RIK DE JONG, scriba 
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o Overlijdensbericht van mevrouw Nel van Haarlem 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
o Nieuwe Gedachteniskaars in de Opstandingskerk 

Met Pasen hebben wij de nieuwe Paaskaars aangestoken. Op deze kaars 
staat de levensboom afgebeeld. In de Bijbel herinnert de levensboom ons 
aan Gods belofte van eeuwig leven: leven in Zijn nabijheid. De boom staat 
in volle bloei, met frisgroene jonge bladeren als teken van nieuw leven en 
hoop.  
 

Op de nieuwe Gedachteniskaars staat dezelfde levensboom afgebeeld. 
Toch is er een duidelijk verschil: de bladeren hebben de kleuren van de 

herfst, rood, geel en bruin. In Boek Jesaja 64:6b lezen wij 
in de Statenvertaling: Wij allen vallen af als een blad. 
Het beeld van vallende bladeren herinnert ons aan de 
vergankelijkheid van het leven. 
 

Ook in verschillende psalmen wordt gesproken over de broosheid van ons bestaan. 
Psalm 103 zegt dat ons leven is als het gras, als een bloem op het veld die bloeit, 
maar verdwijnt wanneer de wind eroverheen gaat. Haar schoonheid vergaat en de 
plaats waar zij stond, kent haar niet meer. 
 

Wanneer iemand uit onze gemeente is overleden, zullen wij deze Gedachteniskaars 
aansteken. De afbeelding op de kaars herinnert ons aan onze sterfelijkheid hier op 
aarde. Tegelijk mag de afbeelding ons wijzen op de levensboom: op Gods belofte 

van eeuwig leven in Zijn nabijheid. 



 

 

Zoals de natuur in de herfst lijkt af te sterven, is dat niet het einde. Misschien is dit wel het begin, 
want in stilte bereidt de schepping zich voor op nieuw leven. 
 

Zo mag ook het licht van deze kaars, dat wij in een moment van stilte aansteken en dat brandt in het 
midden van de gemeente, ons bepalen bij de hoop van het evangelie: dat het sterven hier op aarde 
niet het einde is, maar een doorgang naar het eeuwige en volmaakte leven bij onze Schepper. 
THEO VAN DE SANDEN-BOUT 

 
o 50e oecumenische Pinkstervoettocht op maandag 25 mei a.s. 

 

 

 
o Kaartenactie Loosdrecht 

De afgelopen weken is het erg onrustig geweest bij het asielzoekerscentrum in Loosdrecht. Er was 
sprake van brandstichting en er waren rellen. Om de asielzoekers te laten weten dat er nog altijd 
meer mensen zijn die ze welkom heten dan die ze weg willen hebben is er een kaartenactie opgezet 
teneinde ze een hart onder de riem te steken. Vele kaarten zijn inmiddels verstuurd en er wordt 
opgeroepen hier mee door te gaan. Wilt u meedoen dan kunt u een kaart sturen naar:  
AZC Loosdrecht  
Rading 1  
1231 KB Loosdrecht  
 

REGINA VAN TRICHT EN ANJA SEVERIJNEN 
 

 
 
 
 
 



 

o ZIN IN FILM met ‘The Intouchables’ – vrijdagavond 26 juni – Opstandingskerk 19.30 uur 

 

 
 

Misschien heeft u deze heerlijke Franse feelgoodfilm uit 2011 weleens gezien. Het was een 
wereldwijde filmhit. Daarom heel erg de moeite waard om nog eens te zien – veel te lachen - en er 
samen over na te praten. Het gaat over een rijke invalide man (Philippe) die iemand inhuurt voor 
zorg en dagbesteding. De keus valt op Driss, een zwarte man uit de banlieus, die net uit de 
gevangenis komt. Het wordt een onwaarschijnlijke vriendschap. Waarom en hoe eigenlijk? Driss is 
in meerdere opzichten vrij, heeft lef, en leert Philippe wat LEVEN is. Ook al ben je gehandicapt. 
Voor mij is het daarom ook een ‘gelovige’ film. Om te beginnen: niet oordelen en elkaar een nieuw 
leven gunnen. Meer nog: (volgens mij) zijn we door God bestemd om te leven, samen te zijn, te 
spelen, ons met elkaar te verbinden, en elkaar te helpen, óm (weer) te leven en te zingen en 
dansen in de gloria! Voor wie het snapt: een Pinksterfilm! 
 

Bram Bregman 
 

Zaal open 19.00 uur voor koffie/thee. We starten de film om 19.30 uur. Na afloop onder een 
drankje ruimte voor nagesprek. Toegang gratis, uitnodiging voor een vrije gift in de pot. 

 
o Informatie over de Solidariteitskas-collecte 2026 

De Solidariteitskas is een landelijk fonds ter ondersteuning. Bijvoorbeeld van een noodlijdende kerk, 
voor studenten- en dovenpastoraat, voor extra middelen, wanneer er een tekort is of middelen die 
nodig zijn voor advies en raad.  
 

In de brief van de kerkenraad hieronder kunt u meer lezen over deze collecte; in de brief staat ook 
op welke wijze u aan de Solidariteitskas kunt bijdragen.  
 



 

 
 
 
 
 



 

o Ter inspiratie. De kerkenraad wenst u een goede nieuwe week. Deze keer met het slotlied van de 
viering van deze zondag, een echt Pinksterlied, Lied 686 De Geest des Heren heeft, geschreven door 
Huub Oosterhuis. 
 

1.De Geest des Heren heeft 
een nieuw begin gemaakt, 
in al wat groeit en leeft 
zijn adem uitgezaaid. 
De Geest van God bezielt 
wie koud zijn en versteend 
herbouwt wat is vernield 
Maakt één wat is verdeeld. 
 
2.Wij zijn in Hem gedoopt 
Hij zalft ons met zijn vuur.  
Hij is een bron van hoop 
in alle dorst en duur. 
Wie weet vanwaar Hij komt 
wie wordt zijn licht gewaar? 
Hij opent ons de momnd 
en schenkt ons aan elkaar. 
 
De Geest die ons bewoont 
verzucht en smeekt naar God 
dat Hij ons in de Zoon 
doet opstaan uit de dood. 
Opdat ons leven nooit 
in weer en wind bezwijkt, 
kom Schepper Geest, voltooi 
wat Gij begonnen zijt. 

 
o Agenda    
 

Datum en aanvangstijd Activiteit Locatie, bijzonderheden 

MEI 2026   

Woensdag 27 mei 2026 
10.00-11.30 uur 

Koffieochtend in de Gele Zaal 
 

Opstandingskerk, 
Prof. Cobbenhagenlaan 8 

Zondag 31 mei 2026 
Aanvang 18.30 uur 
Iedere laatste zondag van de 
maand 

Leerdienst georganiseerd vanuit de 
Stichting Missionair Project Midden-
Brabant en Stadstuin Tilburg. 
 

Opstandingskerk, 
Prof. Cobbenhagenlaan 8 
In de Gele Zaal 

JUNI 2026   

Woensdag 17 juni 2026 
Aanvang: 

AVE-middag 
(de koffie-ochtend vervalt) 

Opstandingskerk, 
Prof. Cobbenhagenlaan 8 

Donderdag 18 juni 2026 
18.30-19.15 uur 
Verzamelen vanaf 18.15 uur 
 

‘Zingen voor Vrede’, georganiseerd 
door de Raad van Kerken  
Begeleiding: Helga Janssens-Baan en 
Peter Derks  

Op de Heuvelring voor de 
Jozefkerk 

Vrijdag 26 juni 2026 
Inloop 19.00 uur,  
start film 19.30 uur 

Filmavond in de Opstandingskerk: 
Film ‘The Intouchables’. 
 

Na afloop ruimte voor nagesprek, 
met een drankje 

Opstandingskerk, 
Prof. Cobbenhagenlaan 8 

 
 
 



 

 

KOPIJ voor de Nieuwsbrief inleveren: uiterlijk vrijdagavond 18.00 uur 
Redactie Nieuwsbrief: nieuwsbrief@pkn-tilburg.nl  
Kerkelijk Bureau: telefoon 06-23993302 of e-mail (kerkelijkbureau@pkn-tilburg.nl) 
 
Predikant: vacature 
Ds. Bram Bregman is als ambulant predikant 2 dagen per week werkzaam in onze gemeente. Hij richt 
zich met name op de pastorale zorg en op vorming en toerusting. 
Zijn telefoonnummer is 06-36435901. U kunt hem ook mailen: bram.bregman@kpnmail.nl 
 
Scriba: dhr. Rik de Jong. E-mail: scriba@pkn-tilburg.nl  Tel. 06-13340494 
Voorzitter: dhr. Wim de Kwaasteniet. E-mail: wdk@dekwaasteniet.nl. Tel. 06-2883 9727 
  
Voor bijzondere vieringen als doop, uitvaart of huwelijk kunt u contact opnemen met ouderling 
mevrouw Nelly Bonis (telefoonnummer 013-5343504) 
In de vacaturetijd zijn zowel ds. Bram Bregman (tel. 06-36435901) als mevrouw Cissy Mohr  
(tel. 06-44718287) beschikbaar voor uitvaartdiensten.  
 
Pastorale vragen? 
Hiervoor hebben we een speciaal e-mailadres: pastoraat@pkn-tilburg.nl  
Het is fijn als u opname, ziekte, een ernstige situatie of zorgen, thuiskomst of andere vreugdevolle 
dingen even doorgeeft, dan kunnen we meeleven. 
 
Vertrouwenspersonen: 
Mevrouw Annelies van Wijk, tel. 06-27266527; e-mail anneliesvanwijk@gmail.com 
De heer Jelle van Binsbergen, tel. 06-30486972; e-mail jellevbinsbergen@hotmail.com  
 

 Website http://www.pkn-tilburg.nl  
 Facebook: PKN Tilburg of https://www.facebook.com/pkntilburg 

 
Rekeningnummer Protestantse gemeente te Tilburg e.o.: NL54 INGB 0003 7000 83  
Rekeningnummer Diaconie: NL02 INGB 0003 4444 54  
 
Collectebonnen: 
Soorten bonnen 
De Protestantse Gemeente van Tilburg geeft 5 verschillende vellen met collectebonnen uit. Ieder vel 
bestaat uit 20 collectebonnen. De volgende vijf soorten bonnen zijn te bestellen, elk met een eigen 
kleur. 

coupure        kleur          prijs per velletje 
€ 0,50           groen         €    10 
€ 1,-             oranje        €    20 
€ 2,-            blauw         €    40 
€ 3,-             geel           €    60 
€ 5,-            rood           €  100 
 

Hoe bestellen? 
U bestelt de bonnen door het bedrag over te schrijven op de collectebonnen-rekening van de kerk, 
onder vermelding van het aantal vellen en de kleur. Bijvoorbeeld: 2 x groen, 1 x geel. 
De gegevens van de collectebonnen-rekening zijn: 
       NL35 INGB 0001 0806 49  
       t.n.v. Protestantse Gemeente te Tilburg e.o., Tilburg 
 

Hoe krijgt u uw bonnen? 
U ontvangt de collectebonnen in de kerk van Anja Severijnen, kerkelijkbureau@pkn-tilburg.nl  
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