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Nieuwsbrief 
 zondag 22 maart 2026 

 
o Viering van zondag 22 maart 2026, 5e zondag van de veertigdagentijd  
 

Voorganger: ds. Ruth Jellema 

Ambtsdrager(s): Rik de Jong en Jeanne Geleijns 
Muzikale begeleiding: Rob Itter 

 

Aanvang van de viering: 9.30 uur 
Het adres van de Opstandingskerk is: Professor Cobbenhagenlaan 8, 5037 DC Tilburg. 

Ook is de viering online te volgen via het YouTube-kanaal van de kerk door met de linkermuisknop  

op de tekst deze link te klikken. 

 
Collecten: 
-Diaconie 
Via bank: IBAN NL02 INGB 0003 4444 54 
Van: Diakonale Raad v.d. Prot. Gemeente Tilburg en Goirle 
Vermelding: collecte 22 maart 2026, bestemd voor het werk van onze diaconie 
 

 -Kerk 
Via bank: IBAN NL35 INGB 0001 0806 49 
Van: PROTESTANTSE GEMEENTE TE TILBURG EO 
Vermelding: collecte 22 maart 2026, bestemd voor de online vieringen 
Toelichting: Sinds de coronaperiode beschikken we in de kerk over een professionele installatie om de 
diensten via Youtube uit te kunnen zenden voor gemeenteleden die niet in de kerk aanwezig kunnen 
zijn. Ook zorgen we er op die manier voor dat mensen van buiten de kerk op een laagdrempelige 
manier met ons kennis kunnen maken. Collecteert u mee om dit mogelijk te blijven maken?'' 
 
 
App Appostel 
De Protestantse Gemeente Tilburg e.o. maakt gebruik van de App Appostel. Door deze app te 
downloaden, kunt u ook via de App Appostel bijdragen aan de collecten. 

 
o Liturgische bloemschikking in de Veertigdagentijd en Pasen 

Thema ‘De Geest waaiert breed uit’ 
In deze Veertigdagentijd willen we openstaan voor de werking van de Heilige Geest in ons leven. 
De Geest zoekt en vindt steeds nieuwe wegen, op alle tijden en plaatsen, in uiteenlopende 
culturen, met een ongekende variëteit aan vormen. Ook vandaag inspireert de Geest mensen om 
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op weg te gaan met het evangelie. Ook wanneer we het spoor bijster zijn. We geloven dat de 
Geest de kerk brengt waar mensen zijn, midden in het leven. Tot onze verbazing zien we soms op 
de meest onverwachte plekken iets van Gods koninkrijk . Willen we ons laten verrassen in deze 
tijd van inkeer? Kunnen we onze ogen en oren openhouden om de tekens van de Geest te 
verstaan?  
Bloemschikkingen zijn geïnspireerd door het evangelie van Mattheüs en Johannes. De 
kernwoorden geven aan waar de symboliek en de tekst elkaar raken en worden verbonden en 
zorgt voor een zintuiglijke ervaring, roept emotie of vragen op.  

 
 
Meditatieve woorden 
 

Bloemen als tranen 
huilen om het missen van een 
geliefde, 
geurende bloemen en rode takken 
herinneren aan het samengeleefde 
leven. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

5e zondag Veertigdagentijd Johannes 11, 1-4, 17-44 "Jezus zei: ‘Ik ben de opstanding en het 
leven. Wie in Mij gelooft zal leven" (vers 25) De opwekking van Lazarus uit de dood is een 
voorteken van wat een paar weken later met Jezus zou gaan gebeuren: lijden, dood en 
opstanding! Toen werden zijn woorden ‘Ik ben de opstanding en het leven. Wie in Mij gelooft zal 
eeuwig leven’ werkelijkheid. De meesten van ons herkennen zich vast in de houding van Marta en 
Maria. Zij vertrouwden weliswaar op Jezus, maar durfden niet te geloven dat Jezus hun broer zou 
opwekken uit de dood. Jezus was diep bewogen en handelde in de geest van zijn Vader. Lazarus 
mocht samen met zijn zussen nog langer op aarde leven. Tot hun verbazing zagen Marta en Maria 
op de meest onverwachte plek iets van Gods koninkrijk. Staan we in onze tijd open voor het 
onverwachte van Gods koninkrijk? 

 
Symboliek schikking 
Bewogenheid, zorg voor elkaar en zorg om elkaar, daar gaat dit verhaal over. 
Handelen uit bewogenheid is als handelen uit liefde, het goede willen doen. 
In de grote vaas worden daarom rode kornoeljetakken geplaatst, armen die zorgen en uitreiken. 
De rode bloemen symboliseren verdriet en vreugdetranen. 
De roze bloemen versterken de onverwachte vreugde, tekenen van de geest. 
 

Namens Taakgroep Eredienst, 
JESSICA HAGOORT EN ANNELIES VAN WIJK 

 
o Voorganger zondag 29 maart 2026 

Volgende week zondag hoopt dr. Miranda Vroon voor te gaan. 

 
  De bloemengroeten van zondag 15 maart jl. waren voor: 

*Mevrouw I. van Eijk, zij is 14 maart 84 jaar geworden. 
*Mevrouw C. van Ede-Fraij, zij is 14 maart 95 jaar geworden. 
*Mevrouw Wilma Bons, een steuntje in de rug.  
   JEANNE GELEIJNS, e-mail jeanne.geleijns@ziggo.nl of telefoon 06-5204 2771 

mailto:jeanne.geleijns@ziggo.nl


 

Bedankje Wilma Bons 
Mevrouw Wilma Bons wil met dit berichtje graag bedanken voor de bloemen die ze vorige week 
zondag mocht ontvangen. Ze was er blij mee. Ze vertelt ook dat ze het mist om op zondag naar de 
kerk te komen maar in verband met de zorg die ze dagelijks nodig heeft, lukt haar dat niet. 

 
o Vieringen in de Stille week en met Pasen 

In de week tussen Palmzondag en Paaszondag zijn er verschillende vieringen en vespers waarvoor u 
wordt uitgenodigd en waarbij u van harte welkom bent.  
We maakten er onderstaand overzicht van: 

 

 Prot. Gemeente Tilburg e.o. 
Opstandingskerk 

Ekklesia 
Opstandingskerk 

Ontmoetingskerk, 
Diederikdreef 14, 
Tilburg 

Maandag  
30 maart 2026 

  Vesper, 19.30-20.00 uur 
Voorganger: Ulbe van 
der Meer. M.m.v. 
Stephen Gniewyk, 
muziek 

Dinsdag  
31 maart 2026 

  Vesper, 19.30-20.00 uur 
Voorganger: Ulbe van 
der Meer. M.m.v. 
Stephen Gniewyk, 
muziek 

Woensdag  
1 april 2026 

  Vesper, 19.30-20.00 uur 
Voorganger: Ulbe van 
der Meer. M.m.v. 
Stephen Gniewyk, 
muziek 

Donderdag  
2 april 2026 

 Witte 
Donderdagviering, 
Aanvang 20.00 uur 
Voorgangers: Miranda 
Vroon-van Vugt en 
Ingrid van Beuzekom, 
met cantors 

Vesper, 19.30-20.00 uur 
Voorganger: Ulbe van 
der Meer. M.m.v. 
Stephen Gniewyk, 
muziek 

Vrijdag  
3 april 2026 

Goede Vrijdagviering 
Voorganger: ds. P. Molenaar 
Aanvang: 19.30 uur 

Goede Vrijdagviering 
Aanvang 21.00 uur 
 

 

Zaterdag  
4 april 2026 

 
 

Paasviering, aanvang 
21.00 uur. 
Voorgangers zijn Jan 
Glorius, Lisa Vroon en 
het Ekklesiakoor. 
De nieuwe paaskaars 
zal mede door Wouter 
Riel binnengedragen 
worden. 

 

Zondag  
5 april 2026 

Paasviering 
Voorganger: ds. S. Nieuwenhuizen 

Aanvang 10.00 uur 

  

 
 

 

 



 

o Het boekje Evert de ezel, een kinder-paasverhaal 
 
Na de dienst kunt u achterin de kerk het kinderboekje Evert de Ezel 
gratis meenemen. Dit boekje is een initiatief is van de Waalwijkse 
pioniersplek ‘Zin op School’. Het brengt het lijdensverhaal en het 
paasverhaal op een laagdrempelige wijze ter sprake voor kinderen. 
Een aanrader om in de komende weken samen met kinderen of 
kleinkinderen te lezen! Graag maximaal 1 boekje per gezin 
meenemen, want de voorraad is beperkt. En natuurlijk hebben de 
kinderen die in de kerk zijn voorrang. 
 
RIK DE JONG, scriba 
 

 
 
 

o ‘Zin in film’, filmavond in de Opstandingskerk  
 

Zin in film – vrijdagavond 17 april – aanvang 19.30 uur - Opstandingskerk 
We gaan kijken naar ‘Adam’s Apples’ met steracteur Mads Mikkelsen. Een zwarte komedie over 
een dominee die met zijn ‘oneindige’ liefde een stel mensen met een ‘gebruiksaanwijzing’, 
rehabilitatie wil geven. Skinhead Adam net uit de gevangenis, verkrachter Gunnar, terrorist Khalid 
en labiele Sarah. Als dominee Ivan 
ze ophaalt in zijn busje bij de 
bushalte, klinkt uit de 
cassettespeler steeds: ‘How deep 
is your love…?’ (van The Bee 
Gees). 
 
Met de absurde gebeurtenissen in 
en rond de kerk – God en duivel 
doen ook mee - worden we aan 
het denken gezet of mensen door 
liefde kunnen veranderen. En over 
hoe groot en diep onze eigen 
liefde is. Een leuke diepzinnige 
Deense film, voor alle leeftijden, 
maar niet voor tere zielen. 
 
Natuurlijk iedereen van harte 
WEL-KOM! 
 
Zaal open 19.00 uur voor 
koffie/thee. We starten de film om 
19.30 uur. Na afloop onder een 
drankje ruimte voor nagesprek.  
 
Toegang gratis, uitnodiging voor 
een vrije gift in de pot. 
 

 

 
 
 
 



 

o Eigentijdse versie van klassiek Passie-verhaal door koor Laudate Dominum 
Koor en combo Laudate Dominum brengen op zaterdagavond 21 maart de Matteüs Passie in de 
Mariakerk in Tilburg. Het is een eigentijdse muzikale vertelling van het lijdensverhaal van Jezus. De 
Matteüs Passie blijft dichtbij het verhaal uit de bijbel, en brengt het heel dicht bij ons eigen leven. 
Ook daarin gaat het over liefde en lijden, over dromen en vrijheid, maar ook over woede en 
eenzaamheid, verraad, en ook verzoening. Een eigen combo ondersteunt het koor, dat sinds 2016 
onder leiding staat van Otto Grevink. De uitvoering begint om 19.30u. Toegang is vrij. Er is een 
collecte na afloop. 
 

Matteüs Passie 
De Matteüs Passie is geschreven door Piet van Midden en Gerard van Amstel. Ze werden 
geïnspireerd door de Passion van Bach, en maakte eigentijdse teksten op moderne muziek. Het koor 
heeft daarbij een indrukwekkend Stabat Mater opgenomen van dezelfde componist en geschreven 
door de broer van Van Midden, Gerard, waarin Maria het verdriet om de dood van haar zoon 
bezingt. Velen herkennen zich in de moedergevoelens, die zij gehad moet hebben bij het zien van 
het lijden van haar kind. Tussen de nummers door zijn koralen uit Bachs Passion opgenomen met 
nieuwe Nederlandse teksten, die samen gezongen kunnen worden. 
 

Over het koor 
Koor Laudate Dominum is een gezellige vereniging uit Sprang-Capelle die sinds 1942 een heel 
gevarieerd repertoire brengt aan geestelijke en populaire liederen in het voetspoor van Paul en 
Albert Christ. Dit jaar voeren zij de Matteüs Passie al 20 jaar op. Meer informatie is te vinden op 
www.koorlaudatedominum.nl. 
ds. OTTO GREVINK 

 
o Uitnodiging Paas-inn 2026 

De paaslunch op 5 april 2026 (eerste Paasdag) wordt georganiseerd door onze parochies. Iedereen 
kan hieraan meedoen. U kunt zich opgeven bij onderstaand telefoonnummer.  
De Paaslunch is van 13.00-15.30 uur, de zaal is open vanaf 12.45 uur. 
Om 14.30 uur is er een pubquiz. 
Locatie: Goede Herderzaal, Isodoriusstraat 6 in Tilburg 
Aanmelden: tel. 06-51980650 (tot uiterlijk 25 maart) 
Er wordt een vrijwillige bijdrage gevraagd.  

 
o Meezingen met liederen uit Jesus Christ Superstar 

 
Op zondag 22 maart a.s., van 15-17 uur, kunt u meezingen met de 
meest bekende stukken uit Jesus Christ Superstar, bewerkt voor koor 
en combo en met nieuwe Nederlandstalige teksten die gebruikt 
kunnen worden in kerkelijke vieringen. Het instuderen wordt 
ondersteund door het koor Katharsis en gastzangers. Aan het eind 
van de middag voeren we de muziek gezamenlijk uit, een middag vol  
inspiratie. Locatie, Lucaskerk Tilburg. 
 
In de ochtend zingen we in Helmond in een Protestantse viering, 
later op de dag in Tilburg. 
  
Er liggen flyers in de kerk, welkom! Info: Serge en Jessica Hagoort 
SERGE EN JESSICA HAGOORT 
 

 
 

 

http://www.koorlaudatedominum.nl/


 

o Ter inspiratie. De kerkenraad wenst u een goede nieuwe week. Deze keer met een terugblik aan de 
hand van foto’s die zijn genomen op de AVE-middag van woensdag 18 maart 2026 

 

 
 
 
 
o Agenda 
 

Datum en aanvangstijd Activiteit Locatie, bijzonderheden 

MAART 2026   

Woensdag 25 maart 2026 
10.00-11.30 uur 

Koffieochtend in de Gele Zaal 
 

Opstandingskerk, 
Prof. Cobbenhagenlaan 8 

Zondag 29 maart 2026 
Aanvang 18.30 uur 
Iedere laatste zondag van de 
maand 

Leerdienst georganiseerd vanuit de 
Stichting Missionair Project Midden-
Brabant en Stadstuin Tilburg. 
 

Opstandingskerk, 
Prof. Cobbenhagenlaan 8 
In de Gele Zaal 

APRIL 2026   

Zondag 5 april 2026  
(1e Paasdag) 13.00-15.30 uur, 
de zaal is open vanaf 12.45 
uur. 

Paaslunch 
Om 14.30 uur is er een pubquiz 
Aanmelden: tel. 06-51980650 (tot 
uiterlijk 25 maart) 
Er wordt een vrijwillige bijdrage 
gevraagd.  

Goede Herderzaal, 
Isodoriusstraat 6 in 
Tilburg 
 

Zaterdag 11 april 2026 
 
Van 13.00 – 16.00 uur 

Tweede Open Middag rond 
schilderijen van Jeannie op ’t Hoog.  
Lezingen, rondleiding en een 
wandeling in het Heempark 

Opstandingskerk, 
Prof. Cobbenhagenlaan 8 

Woensdag 15 april 2026 
Aanvang: nog niet bekend 

AVE-middag 
 

(de koffieochtend vervalt) 

Opstandingskerk, 
Prof. Cobbenhagenlaan 8 

Donderdag 16 april 2026 
18.30-19.15 uur 

‘Zingen voor Vrede’, georganiseerd 
door de Raad van Kerken  

Op de Heuvelring voor de 
Jozefkerk 



 

Verzamelen vanaf 18.15 uur 
Volgende keer: 21 mei 2026 

Begeleiding: Helga Janssens-Baan en 
Peter Derks  

Vrijdag 17 april 2026 
aanvang 19.30 uur 
 

Zin in Film, filmavond in de 
Opstandingskerk. 
Film: ‘Adam’s apples’. 

Opstandingskerk, 
Prof. Cobbenhagenlaan 8 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

KOPIJ voor de Nieuwsbrief inleveren: uiterlijk vrijdagavond 18.00 uur 
Redactie Nieuwsbrief: nieuwsbrief@pkn-tilburg.nl  
Kerkelijk Bureau: telefoon 06-23993302 of e-mail (kerkelijkbureau@pkn-tilburg.nl) 
 
Predikant: vacature 
Vanaf januari is ds. Bram Bregman 2 dagen per week werkzaam in onze gemeente. Hij richt zich met 
name op de pastorale zorg en op vorming en toerusting. 
Zijn telefoonnummer is 06-36435901. U kunt eventueel ook mailen: bram.bregman@kpnmail.nl 
 
Scriba: dhr. Rik de Jong. E-mail: scriba@pkn-tilburg.nl  Tel. 06-13340494 
Voorzitter: dhr. Wim de Kwaasteniet. E-mail: wdk@dekwaasteniet.nl. Tel. 06-2883 9727 
  
Voor bijzondere vieringen als doop, uitvaart of huwelijk kunt u contact opnemen met ouderling 
mevrouw Nelly Bonis (telefoonnummer 013-5343504) 
In de vacaturetijd is mevrouw Cissy Mohr beschikbaar voor uitvaartdiensten. Telefoon 06-44718287. 
 
Vertrouwenspersonen: 
Mevrouw Annelies van Wijk, tel. 06-27266527; e-mail anneliesvanwijk@gmail.com 
De heer Jelle van Binsbergen, tel. 06-30486972; e-mail jellevbinsbergen@hotmail.com  
 

 Website http://www.pkn-tilburg.nl  
 Facebook: PKN Tilburg of https://www.facebook.com/pkntilburg 

 
Rekeningnummer Protestantse gemeente te Tilburg e.o.: NL54 INGB 0003 7000 83  
Rekeningnummer Diaconie: NL02 INGB 0003 4444 54  
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