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Kunst in de kerk, uitnodiging voor zaterdag 21 februari 2026, 13.00-16.00 uur 
Programma van deze middag: 
13.00 uur:   kerk open. Er is koffie en thee en u kunt op uw gemak de schilderijen bekijken. 
13.30 uur:   Jeannie op ‘t Hoog  over haar schilderingen en het verhaal daarbij. 
13.45 uur:   Atie de Vos reflecteert daarop vanuit theologie en Groene Kerk zijn. 
14.00 uur:   Jan van Summeren over ecologie en de geschiedenis van het gebied tussen 

Opstandingskerk en de Universiteit 
14.30 uur:   start wandeling in de omgeving van de kerk 
Vanaf 15.00 is er gelegenheid tot ontmoeting en gesprek, onder het genot van koffie, thee  
of een glas wijn 
16.00 uur: afsluiting. 
 

Iedereen is van harte welkom op zaterdagmiddag 21 februari a.s. 
De kunstcommissie, ALEX, MARGRIET EN ANJA 

 

 
 
Nieuwsbrief 

 zondag 22 februari 2026 
 
o Viering van zondag 22 februari 2026, 1e zondag van de veertigdagentijd  

 

Bericht van de kerkenraad:  

Oorspronkelijk zou dominee Harry Tacken uit Den Bosch deze zondag bij ons 
voorgaan. Door een medische situatie in de familie heeft hij enkele dagen van tevoren helaas af 
moeten zeggen. We wensen hem en zijn familie veel sterkte!  
Voor de liturgie van deze zondag putten we daarom uit het archief met een opgenomen noodpreek 
van onze voormalige predikant Otto Grevink. We zullen de dienst zo normaal mogelijk doorgang 
laten vinden, met op de beamer af te spelen liederen van Petrus in het Land. En na afloop is er zoals 
altijd gelegenheid tot koffie drinken. We hopen op uw begrip voor deze viering die iets anders zal zijn 
dan anders. 
RIK DE JONG, scriba 
 
Ambtsdrager(s): Nelly Bonis en Jeanne Geleijns 

 

Aanvang van de viering: 9.30 uur 
Het adres van de Opstandingskerk is: Professor Cobbenhagenlaan 8, 5037 DC Tilburg. 

Ook is de viering online te volgen via het YouTube-kanaal van de kerk door met de linkermuisknop  

op de tekst deze link te klikken. 

 

 

Protestantse Gemeente 
te Tilburg en omstreken 

                 
'Kijk'! 

Jaarthema ‘25-‘26 

https://www.youtube.com/channel/UCFstZY3ZWb-Oubk_BbTzKew


 

Collecten: 
-Diaconie 
Via bank: IBAN NL02 INGB 0003 4444 54 
Van: Diakonale Raad v.d. Prot. Gemeente Tilburg en Goirle 
Vermelding: collecte 22 februari 2026, bestemd voor de Tilburgse Voedselbank. 
Toelichting: Vandaag collecteren we voor het werk van de Tilburgse Voedselbank. Elke week worden 
weer vele gezinnen geholpen met een voedselpakket. In onze eigen stad heerst veel armoede. 
Collecteert u mee zodat de Voedselbank naar deze mensen om kan blijven zien? 

 
-Kerk 
Via bank: IBAN NL35 INGB 0001 0806 49 
Van: PROTESTANTSE GEMEENTE TE TILBURG EO 
Vermelding: collecte 22 februari 2026, bestemd voor de online vieringen in onze kerk 
Toelichting: Sinds de coronaperiode beschikken we in de kerk over een professionele installatie om de 
diensten via Youtube uit te kunnen zenden voor gemeenteleden die niet in de kerk aanwezig kunnen 
zijn. Ook zorgen we er op die manier voor dat mensen van buiten de kerk op een laagdrempelige 
manier met ons kennis kunnen maken. Collecteert u mee om dit mogelijk te blijven maken? 

 
App Appostel 
De Protestantse Gemeente Tilburg e.o. maakt gebruik van de App Appostel. Door deze app te 
downloaden, kunt u ook via de App Appostel bijdragen aan de collecten. 
 

o Liturgische bloemschikking in de Veertigdagentijd en Pasen 

Thema ‘De Geest waaiert breed uit’ 
In deze Veertigdagentijd willen we openstaan voor de werking van de Heilige Geest in ons leven. 
De Geest zoekt en vindt steeds nieuwe wegen, op alle tijden en plaatsen, in uiteenlopende 
culturen, met een ongekende variëteit aan vormen. Ook vandaag inspireert de Geest mensen om 
op weg te gaan met het evangelie. Ook wanneer we het spoor bijster zijn. De diversiteit in onze 
samenleving is groot. De kerk krimpt. We geloven dat de Geest de kerk brengt waar mensen zijn, 
midden in het leven. Tot onze verbazing zien we soms op de meest onverwachte plekken iets van 
Gods koninkrijk: aan de keukentafel, in de straat waar we wonen, de plek waar we werken, het 
schoolplein, het sportveld, het ziekenhuis en op podia. De heilige Geest waaiert breed uit, binnen 
en buiten de kerk. Willen we ons laten verrassen in deze tijd van inkeer? Kunnen we onze ogen en 
oren openhouden om de tekens van de Geest te verstaan?  

 

De bloemschikkingen zijn geïnspireerd door het evangelie van Mattheüs en Johannes. De 
kernwoorden geven aan waar de symboliek en de tekst elkaar raken en worden verbonden. De 
symboliek die verbeeld wordt gaat over de grote lijn en hopelijk zorgt deze voor een zintuiglijke 
ervaring, roept ze een emotie of vragen op.  

 

Basissymboliek 
Er is gekozen door een tweedimensionale waaier met in het midden van de waaier een vaas 
waarin elke keer andere bloemen, takken of andere materialen geplaatst worden. De waaier 
suggereert beweging die we misschien niet altijd ervaren. In sommige culturen is de waaier 
bedoeld om te communiceren of kan gezien worden als symbool van geluk en voorspoed. Deze 
drie symbolische bronnen samenvattend kun je zeggen dat voor ons de waaier staat voor 
beweging en communicatie op weg naar een andere toekomst, een nieuw begin. Elke keer 
kunnen er andere takken toegevoegd worden aan de waaier. Naast de grote vaas in het midden 
van de waaier worden regelmatig 2 kleinere vazen gebruikt die voor de schikking worden 
geplaatst, met telkens een andere symboliek. Het idee is dat de waaier aan het begin van de 
Vastentijd donker van kleur is en met Pasen groen en kleurrijk.  
We vieren de vreugde van de Opstanding en het Leven. 

 

1e zondag Veertigdagentijd Mattheüs 4: 1-11 ‘Daarna werd Jezus door de Geest meegevoerd 
naar de woestijn’ (vers 1).  



 

De Veertigdagentijd is een tijd van inkeer en bezinning. Deze tijd kunnen we zien als een 
woestijnreis. Een periode van soberheid of duurzamer leven. Op de eerste zondag gaat de 
Bijbellezing traditiegetrouw over de verzoekingen in de woestijn. Jezus wordt door de Geest naar 
de woestijn gebracht. Hij ontmoet de duivel, die Hem verleidt. In ons menselijke bestaan lopen 
we door negatieve krachten in de wereld of door gedachten het risico van Gods weg af te raken. 
Laat je niet afleiden door verleidingen. Jezus laat zien dat je ‘nee’ kunt zeggen. Hij beroept zicht 
op Gods Woord. In het doopverhaal, even eerder, was de Geest in de gedaante van een duif op 
Jezus neergedaald. De stem van God had geklonken: ‘Dit is mijn geliefde Zoon, in Hem vind ik 
vreugde.’ Dat was de basis voor de levensweg van Jezus. Voor ons geldt: sta open voor de wegen 
waarop de Geest ons brengt.  

 

Symboliek bloemschikking  
De grote vaas wordt gevuld met droog zand als symbool voor de woestijn. In de kleine vaas 
worden de lila bloemen van het duifkruid geplaatst.  
De duif wordt geassocieerd met de Heilige Geest. Grassen van vorig seizoen zijn geweven in de 
waaier als teken van negatieve krachten. 
 

Meditatieve woorden 
 
 
Zand, eindeloze vlakte 
onbekende verleidingen 
het blauwe duifkruid als teken van de geest  
helpt onze weg te vinden 

 

 
  De bloemengroeten van zondag 15 februari jl. waren voor: 

*De heer J. Wisse, hij is op 11 februari jl. 86 jaar geworden. 
*Mevrouw G. Storm-van Dijk, zij is op 14 februari jl. 89 jaar geworden. 
*De heer P. Mans, hij is op 15 februari jl. 88 jaar geworden.     
*De heer en mevrouw Ad en Katarina van Saarloos, een steuntje in de rug. 
   JEANNE GELEIJNS, e-mail jeanne.geleijns@ziggo.nl of telefoon 06-5204 2771 

 
o Voorganger zondag 1 maart 2026 

Volgende week zondag hoopt ds. Jacqueline van Marion voor te gaan. 

 
o ‘Schilderen met Sjoukje’ in de Reeshof op 14 maart 2026  

Op zaterdag 14 maart a.s. kunt u weer ‘Schilderen met Sjoukje’. 
 

Deze keer niet in de Opstandingskerk maar bij Restaurant Giardino d’Italia, 
Huibevendreef 22, 5043 EW Tilburg 
Van 13.00 tot 15.00 uur. Het onderwerp is ‘ontmoeten’. 
 

Opgeven via de mail: sjoukje@portrettenenmeer.com 
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o Foto’s van de ‘Snert-middag’ van de AVE-groep, op woensdag 18 februari jl. 
 

 
 

 
o Oecumenische Paaslunch op 1e Paasdag: wie wil hierbij helpen? 

Namens onze gemeente zijn Hans en Joke van der Leun al jaren betrokken bij de oecumenische 
ontmoetingen met Kerstmis en Pasen, in samenwerking met de parochie Peerke Donders. Nu Hans 
door ziekte is uitgevallen, kwam vanuit de organisatie de vraag of er iemand anders namens onze 
gemeente aanwezig kan zijn om het oecumenische karakter gestalte te geven.  

 

Op 1e Paasdag wordt een Paaslunch georganiseerd, van 13.00-15.30 uur. De bijeenkomst vindt 
plaats in de Goede Herderzaal, Isodoriusstraat 6 Tilburg. 
Wij zijn op zoek naar mensen die de organisatie willen helpen met o.a. het klaarzetten en weer 
opruimen en het ontvangen van de bezoekers.Voor meer informatie kunt u terecht bij scriba Rik de 
Jong (scriba@pkn-tilburg.nl). 

 
o Veertigdagentijdkalender 2026 

Woensdag 18 februari is de veertigdagentijd begonnen. 
Het thema is dit jaar: ‘Kijk! Door Jezus’ ogen’.  
Ook dit jaar biedt Petrus voor de Veertigdagentijd een dagelijkse kalender aan, 
die je uitdaagt om in aanloop naar Pasen elke dag even stil te staan.  
U kunt de veertigdagentijdkalender gratis online bestellen via onderstaande 
link:  
https://secure.protestantsekerk.nl/veertigdagentijdkalender/ 
 

 
o Ter Inspiratie. De kerkenraad wenst u een fijne nieuwe week. Deze keer met een bijdrage uit de 

veertigdagentijdkalender 2026 van de Protestantse kerk. Een gebed bij deze zondag, de 1e van de 
40-dagentijd. 
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Goede God, 
Dank voor uw liefde die wij mogen ervaren, 
u gaat met ons mee op de weg door ons leven. 
Dank voor Jezus, die ons leerde kijken met uw ogen, 
die ons voorging in het kijken met zijn hart. 
 

Geef ons uw Geest om ook op deze manier andere mensen te ontmoeten, 
om geen norm te stellen waar de ander aan moet voldoen, 
maar om de ander te erkennen in zijn of haar eigenheid. 
U hebt ons mensen immers allemaal gemaakt naar uw beeld. 
 

Wij bidden om ruimte om te leven in ons land met iedereen die hier woont en leeft. 
Dat wij ons niet laten leiden door angst en onwetendheid, 

  maar dat wij de moed hebben de ander te leren kennen 
zonder onszelf te verliezen. 
 

Leer ons om te kijken met ons hart. 
 

Amen  
 
 
o Agenda 
 

Datum en aanvangstijd Activiteit Locatie, bijzonderheden 

FEBRUARI 2026   

Zondag 22 februari 2026 
Aanvang 18.30 uur 
Iedere laatste zondag van de 
maand 

Leerdienst georganiseerd vanuit de 
Stichting Missionair Project Midden-
Brabant en Stadstuin Tilburg. 
 

Opstandingskerk, 
Prof. Cobbenhagenlaan 8 
In de Gele Zaal 

Woensdag 25 februari 2026 
10.00-11.30 uur 

Koffieochtend in de Gele Zaal 
 

Opstandingskerk, 
Prof. Cobbenhagenlaan 8 

MAART 2026   

Donderdag 19 maart 2026 
18.30-19.15 uur 
Verzamelen vanaf 18.15 uur 
Volgende keer: 16 april 2026 

‘Zingen voor Vrede’, georganiseerd 
door de Raad van Kerken  
Begeleiding: Helga Janssens-Baan en 
Peter Derks  

Op de Heuvelring voor de 
Jozefkerk 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

KOPIJ voor de Nieuwsbrief inleveren: uiterlijk vrijdagavond 18.00 uur 
Redactie Nieuwsbrief: nieuwsbrief@pkn-tilburg.nl  
Kerkelijk Bureau: telefoon 06-23993302 of e-mail (kerkelijkbureau@pkn-tilburg.nl) 
 
Predikant: vacature 
Vanaf januari is ds. Bram Bregman 2 dagen per week werkzaam in onze gemeente. Hij richt zich met 
name op de pastorale zorg en op vorming en toerusting. 
Zijn telefoonnummer is 06-36435901. U kunt eventueel ook mailen: bram.bregman@kpnmail.nl 
 
Scriba: dhr. Rik de Jong. E-mail: scriba@pkn-tilburg.nl  Tel. 06-13340494 
Voorzitter: dhr. Wim de Kwaasteniet. E-mail: wdk@dekwaasteniet.nl. Tel. 06-2883 9727 
  
Voor bijzondere vieringen als doop, uitvaart of huwelijk kunt u contact opnemen met ouderling 
mevrouw Nelly Bonis (telefoonnummer 013-5343504) 
In de vacaturetijd is mevrouw Cissy Mohr beschikbaar voor uitvaartdiensten. Telefoon 06-44718287. 
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Vertrouwenspersonen: 
Mevrouw Annelies van Wijk, tel. 06-27266527; e-mail anneliesvanwijk@gmail.com 
De heer Jelle van Binsbergen, tel. 06-30486972; e-mail jellevbinsbergen@hotmail.com  
 

 Website http://www.pkn-tilburg.nl  
 Facebook: PKN Tilburg of https://www.facebook.com/pkntilburg 

 
Rekeningnummer Protestantse gemeente te Tilburg e.o.: NL54 INGB 0003 7000 83  
Rekeningnummer Diaconie: NL02 INGB 0003 4444 54  
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