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Op weg naar Pasen, kerkdiensten in de komende week

Witte Donderdag
m.m.v. Ekklesiakoor

Donderdag 28 maart 2024
ds. Sietske Blok en
dr. Miranda Vroon

Opstandingskerk, 20.00 uur
Gezamenlijke viering met Ekklesia
Tilburg

Goede Vrijdag
m.m.v. cantorij Samen op
Weg

Vrijdag 29 maart 2024
ds. Sietske Blok en
Ingrid van Beusekom

Opstandingskerk, 20.00 uur
Gezamenlijke viering met Ekklesia
Tilburg

Stille Zaterdag / Paaswake
m.m.v. Ekklesiakoor

Zaterdag 30 maart 2024
Ineke Lamers en Jan Glorius

Opstandingskerk, 21.00 uur
Viering van Ekklesia Tilburg

Pasen
m.m.v. cantorij Samen op
Weg

Zondag 31 maart 2024
ds. Sietske Blok

Opstandingskerk, 10.00 uur

Nieuwsbrief
Zondag 24 maart 2024

@ Viering van zondag 24 maart 2024

Palmpasen

Ds. Sietske Blok

Bij de diensten in de Goede Week

Hosanna! Gezegend hij die komt in de naam van de Heer! De mensen roepen het uit wanneer
Jeruzalem binnentrekt. Hier gaat het beginnen. Alles wat gebeuren moet in deze Goede Week.
En wij roepen het hen na: Hosanna! Gezegend hij die komt in de naam van de Heer!

-We staan voor een bijzondere week waarin we de laatste dagen van Jezus zijn leven gaan
volgen. Deze begint vandaag met Palmpasen. Jezus arriveert in Jeruzalem. Dit is zijn

eindbestemming.

Op Witte Donderdag herdenken we het laatste avondmaal. Op Goede Vrijdag herdenken we Jezus
zijn dood. In de Paasnacht wordt het licht binnengedragen en op Paasmorgen komen we samen

rondom het lege graf.

In de dienst van Pasen verzorgt Inez Kluvers kindernevendienst.




-Op 28 maart, Witte donderdag, is er een oecumenische viering in woon- zorgcentrum Zonnehof
om 10.30 uur. Pastoraal werker Hans Strijards en ikzelf gaan samen voor.

-De week na Pasen, 7 april, lezen we over de Emmaltisgangers die de opgestane Jezus onderweg
ontmoeten. Jezus maakt zichzelf bekend in het delen van het brood. Op die zondag vieren wij samen
het heilig avondmaal.

Van harte welkom!
ds. SIETSKE BLOK

Aanvang van de viering: 9.30 uur.
Het adres van de Opstandingskerk is: Professor Cobbenhagenlaan 8, 5037 DC
Tilburg.

Ook is de viering online te volgen via het YouTube-kanaal van de kerk door met DAGENTIJID
de linkermuisknop op de tekst deze link te klikken. -

Voorganger: ds. Sietske Blok
Ambtsdrager(s): Theo van de Sanden-Bout en Jeanne Geleijns
Muzikale begeleiding: Rob Itter

Collecten:

-Diaconie

Via bank: IBAN NLO2 INGB 0003 4444 54

Van: Diakonale Raad v.d. Prot. Gemeente Tilburg en Goirle

Vermelding: collecte 24 maart 2024, bestemd voor het diaconale werk in onze gemeente

-Kerk

Via bank: IBAN NL35 INGB 0001 0806 49

van: PROTESTANTSE GEMEENTE TE TILBURG EO

Vermelding: collecte 24 maart 2024, bestemd voor de eigen gemeente

App Appostel
De Protestantse Gemeente Tilburg e.o. maakt gebruik van de App Appostel. Door deze te
downloaden, kunt u ook via de App Appostel bijdragen aan de collecte.

& Liturgisch bloemschikken in de 40dagentijd

Liturgisch bloemschikken Veertigdagen en Pasen

‘Ga mee! Samen getuigen van geloof, hoop en liefde’, is het jaarthema van de Protestantse Kerk
Nederland. Scriba René de Reuver van PKN landelijk: “De kerk van Christus is kleurrijker dan we
denken. Die diversiteit maakt dat het evangelie in alle talen en alle culturen doorklinkt.”
Lezingen van de profeet Jeremia staan centraal in Veertigdagentijd, in de Stille Week en Pasen
lezen we uit Johannes en Klaagliederen. Jeremia was een door God geroepen profeet, die de
boodschap van God verkondigde aan het volk van Israél in ballingschap. Jeremia was kritisch, die
opriep tot bekering en gehoorzaamheid aan God. Deze boodschap van Jeremia werd bespot en
afgewezen. Toch gaat het ook om hoop op herstel, vergeving en verlossing voor het volk van
Israél. Donker en licht in één boodschap. In de Goede Week gaat het vooral over de profeet die
meelijdt, onder het oordeel, met het oog op een nieuw begin.

Als basis voor de schikking gebruiken we een bolvorm, symbool van de aarde, bedekt met bruin
schors, omdat de boodschap van Jeremia niet in vruchtbare aarde viel. Geleidelijk wordt het leven
op aarde beter en wordt deze bol geleidelijk groener en kleurrijker: het licht dringt door. De
kringloop van het leven wordt getoond, we bidden voor een vruchtbare aarde met groei,
ontwikkeling en leven.

Palmpasen Jeremia 4:19 - 5:1



https://www.youtube.com/channel/UCFstZY3ZWb-Oubk_BbTzKew

We lezen het verhaal van Jezus’ intocht in Jeruzalem. Hoe
feestelijk dit ook lijkt, Lucas vertelt dat Jezus huilt als Hij de stad
binnenrijdt, ziet het naderende onheil dat de stad over zichzelf
heeft afgeroepen. Ook Jeremia kent deze tranen. Het volk is terug
bij af. De aarde is woest en doods geworden, net als in den
beginne. Jeremia is bang. Is er nog een rechtvaardige te vinden?
Deze week lezen we het verhaal van Jezus’ lijden en sterven. De
rechtvaardige die het oordeel draagt.

De bol wordt op de stok geplaatst. De Palmpasen stok
symboliseert op deze manier het kruis dat gedragen wordt om de
aarde te redden. De slingers met geregen gedroogde vruchten en
noten bevestigd, staan voor de dertig zilverlingen (abrikozen) van
het verraad, de 12 noten, de 12 apostelen. De buxus symboliseert
Palmpasen.

Namens taakgroep eredienst,
ANNELIES VAN WIJK EN JESSICA HAGOORT

De bloemengroeten in de dienst van zondag 17 maart 2024 waren voor:
*Mevrouw C. van Ede-Fraij, zij werd 14 maart 93 jaar.
*Mevrouw l. van Eijk, zij werd 14 maart 82 jaar.
*Familie Kollen, een steuntje in de rug.
*Mevrouw Ria Huitink, een steuntje in de rug.
JEANNE GELEINS, e-mail jeanne.geleijns@ziggo.nl

Bericht van overlijden
Wij ontvingen bericht dat, geheel onverwacht, afgelopen woensdag, 20 maart 2024, is overleden de
heer Han Flenter, echtgenoot van mevrouw Els Flenter. De heer Flenter werd 84 jaar oud.

Bericht van de kerkenraad: gewijzigde aanvangstijd dienst 1° Paasdag

Afgelopen kerst begon de kerkdienst voor één keer om 10 uur in plaats van het gebruikelijke tijdstip
van 9.30 uur. Dit hadden we als kerkenraad besloten nadat deze mogelijkheid ontstond omdat de
Ekklesia op die dag niet de kerkzaal nodig had. Op Eerste Paasdag, 31 maart, is dit ook weer het
geval. Daarom hebben we besloten hier opnieuw gebruik van te maken.

De dienst op zondagochtend 31 maart begint dus om 10:00 uur.

We doen dit omdat vanuit de gemeente met regelmaat de vraag gesteld wordt of de dienst niet wat
later kan beginnen. Dit omdat een aantal gemeenteleden, bijvoorbeeld door de thuiszorg die
langskomt, de dienst niet kan bijwonen. Ook wordt 9.30 uur door veel mensen als te vroeg ervaren.
Helaas kunnen we hier niet permanent gehoor aan geven, maar nu de mogelijkheid ontstaat willen
we hier graag weer gebruik maken.

Voor vragen of opmerkingen over dit onderwerp kunt u contact opnemen met de scriba, Rik de Jong’.
RIK DE JONG, scriba

Bericht van ds. Sietske Blok

- Helaas kon de avond over gebrokenheid niet doorgaan vanwege te weinig aanmeldingen. Had u
wel interesse maar kwam het tijdstip niet uit dan horen we graag van u. We gaan onderzoeken of
een ander moment beter is.

RIA HUITINK en ds. SIETSKE BLOK


mailto:jeanne.geleijns@ziggo.nl

-Over de dienst van Goede vrijdag, 29 maart 2024

In de gemeenschap van Taizé in Frankrijk wordt de gang van de goede week elke week gemaakt. Op
vrijdagavond vindt het gebed rond het kruis plaats, en op zaterdagavond worden door alle
aanwezigen in de dienst kaarsjes ontstoken als teken van het licht van de opstanding. Op zondag
vindt de ‘gewone’ zondagsdienst plaats, zoals over de hele wereld in kerken gebeurd, waarop we
samen komen rond het geloof in de opgestane Christus.

Op de vrijdag kan iedereen die dat wil, aan het einde van de dienst, naar het kruis komen om
Christus zijn/haar eigen lasten en die van anderen toe te vertrouwen.

Wij leven nu toe naar die goede week. Voor ons één week in het jaar waarin we meeleven met de
weg van Jezus naar het kruis en zijn opstanding. Op Goede Vrijdag, waar wij samen met de
gemeenschap van Ekklesia Tilburg bij stil staan, is de gewoonte gegroeid een lichtje te ontsteken bij
het kruis aan het einde van de viering als teken van onze eerbied. Dit jaar wordt u ook uitgenodigd,
als u wilt, iets van u zelf bij het kruis te leggen. U kunt er voor kiezen om iets mee te nemen en dat
heel concreet bij het kruis neer te leggen.

Als u er voor kiest dat te doen, dan is het goed om te weten dat dit tot en met de Paaswake mag
blijven liggen (of na Goede Vrijdagviering mee terug te nemen als u dat liever wilt).

Wilt u mij graag spreken?

Van harte welkom! Neemt u contact met mij op, dan maken we een afspraak.
Hartelijke groet,

Ds. SIETSKE BLOK

@ Ter inspiratie. De kerkenraad wenst u een fijne nieuwe week. Deze keer met de woorden van Lied
554 ‘Welkom, welkom, koning Jezus’, uit het Liedboek zingen en bidden in huis en kerk. Het gaat
over de intocht in Jeruzalem.

1.Welkom, welkom, koning Jezus,
vredelievend op een ezel.

Kom, wij leggen mantels neer

als een loper voor de Heer:
Hosanna, hosanna,

gezegend is Hij

die komt in de naam van de Heer.

4. Welkom, welkom, koning Jezus,
laat uw vrede ons genezen.

Bij de intocht van uw woord

is ons hart een open poort.
Hosanna, hosanna,

gezegend is Hij

die komt in de naam van de Heer.

& Agenda

MAART 2024

Zaterdag 23 maart 2024 Schilderen met thema ‘pelgrim’ Opstandingskerk,

10.00-12.00 uur (Marcus 11). Prof. Cobbenhagenlaan 8
Aanmelden kan via In de Gele Zaal
sioukje@portrettenenmeer.com

Woensdag 27 maart 2024 Koffiedrinken in de Gele Zaal. &" Opstandingskerk,

10.00-11.30 uur i Prof. Cobbenhagenlaan 8



mailto:sjoukje@portrettenenmeer.com

Woensdag 27 maart 2024
20.00-22.00 uur

J‘n Repetitie Cantorij
ledereen is welkom om
mee te zingen!

Opstandingskerk,
Prof. Cobbenhagenlaan 8

Donderdag 28 maart 2024
10.30 uur

Oecumenische viering in woon-
zorgcentrum Zonnehof.

Pastoraal werker Hans Strijards en ds.
Sietske Blok gaan samen voor.

Woonzorgcentrum
Zonnehof

APRIL 2024

Woensdag 3 april 2024
10.00-11.30 uur

Koffiedrinken in de Gele Zaal. §3’
Ds. Sietske Blok is aanwezig. =
Het thema is ‘Koffie en Marcus’.

Opstandingskerk,
Prof. Cobbenhagenlaan 8

Donderdag 11 april 2024
Van 18.45-19.30 uur

Volgende datum: 23 mei

‘Zingen voor Vrede’, georganiseerd
door de Raad van Kerken
Begeleiding: Helga Janssens-Baan en
Peter Derks

Het plein voor de
Jozefkerk op de Heuvel.
Bij regen: in de kerk.

Zondag 28 april 2024
Aanvang 18.30 uur
ledere laatste zondag van de

AVONDdienst georganiseerd vanuit de
Stichting Missionair Project Midden-
Brabant en Stadstuin Tilburg.

Opstandingskerk,
Prof. Cobbenhagenlaan 8
In de Gele Zaal

maand

MEI 2024

Donderdag 23 mei 2024 Ontmoetings- en inspiratieavond met

onze pioniersplek Vita Tilburg.

Locatie is nog niet bekend

KOPU voor de Nieuwsbrief inleveren: uiterlijk vrijdagavond 18.00 uur
Redactie Nieuwsbrief: nieuwsbrief@pkn-tilburg.nl
Kerkelijk Bureau: telefoon 06-23993302 of e-mail (kerkelijkbureau@pkn-tilburg.nl)

Predikant: ds. Sietske Blok. E-mail: dssietskeblok@gmail.com of per telefoon 06-1953 2015
Vrije dag: maandag.

Scriba: dhr. Rik de Jong. E-mail: scriba@pkn-tilburg.nl

Voorzitter: dhr. Wim de Kwaasteniet. E-mail: wdk@dekwaasteniet.nl. Tel. 06-2883 9727

Voor pastorale vragen kunt u contact opnemen met ds. Sietske Blok of ouderling dhr. Theo van de
Sanden-Bout (tel. 06-2292 9948)

Voor bijzondere vieringen als doop, uitvaart of huwelijk kunt u contact opnemen met ds. Sietske Blok of
met ouderling mevr. Nelly Bonis (telefoonnummer 013-5343504)

B Website http://www.pkn-tilburg.nl
B Facebook: PKN Tilburg of https://www.facebook.com/pkntilburg
P Instagram: pkn_tilburg

Rekeningnummer Protestantse gemeente te Tilburg e.o.: NL54 INGB 0003 7000 83
Rekeningnummer Diaconie: NLO2 INGB 0003 4444 54
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