
 

 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 

Nieuwsbrief  
       23 maart 2025 

  
       
 Viering van zondag 23 maart 2025, 3e zondag van de veertigdagentijd. 
 

Aanvang van de viering: 9.30 uur. 

Het adres van de Opstandingskerk is: Professor Cobbenhagenlaan 8, 5037 DC Tilburg. 

Ook is de viering online te volgen via het YouTube-kanaal van de kerk door met de linkermuisknop  

op de tekst deze link te klikken.  
 

Voorganger: mw. drs. Tineke Werner 

Ambtsdrager(s): Wim de Kwaasteniet en Jeanne Geleijns 
Muzikale begeleiding: Helga Janssens-Baan 

 

Collecten: 

-Diaconie 
Via bank: IBAN NL02 INGB 0003 4444 54 
Van: Diakonale Raad v.d. Prot. Gemeente Tilburg en Goirle 
Vermelding: collecte 23 maart 2025, bestemd voor Kerk in Actie ‘Moldavië’.  

Toelichting: In Moldavië worden veel kinderen aan hun lot overgelaten. Hun ouders zijn naar het 
buitenland vertrokken of zoeken troost in alcohol. Kinderen lopen het risico om uitgebuit te 
worden in bijvoorbeeld de seksindustrie. In samenwerking Youth for Christ vangen kerken hen op 
en zorgen ze voor huiswerkbegeleiding en een maaltijd. 

 

-Kerk 
Via bank: IBAN NL35 INGB 0001 0806 49 
van: PROTESTANTSE GEMEENTE TE TILBURG EO  
Vermelding: collecte 23 maart 2025, bestemd voor de kerk. 
 

App Appostel 
De Protestantse Gemeente Tilburg e.o. maakt gebruik van de App Appostel. Door deze te 
downloaden, kunt u ook via de App Appostel bijdragen aan de collecten. 

 
De bloemengroeten van zondag 16 maart 2025 
*Mevrouw C. van Ede-Fray, zij werd 14 maart 94 jaar. 

  *Mevrouw I. van Eijk, zij werd 14 maart 83 jaar. 
  *Mevrouw M. van der Heijden-Baart, zij werd 16 maart 80 jaar. 
  *Mevrouw I. Bontekoe, een steuntje in de rug i.v.m. haar gezondheid. 

       *De heer Piet van de Nadort, een steuntje in de rug i.v.m. zijn gezondheid. 
   JEANNE GELEIJNS, e-mail jeanne.geleijns@ziggo.nl of telefoon 06-5204 2771 

 

Protestantse Gemeente 
te Tilburg en omstreken 

Jaarthema 2024-2025: 
Als nieuw: leven in het 

licht van Gods 
koninkrijk 

                 

https://www.youtube.com/channel/UCFstZY3ZWb-Oubk_BbTzKew
mailto:jeanne.geleijns@ziggo.nl


 

 Liturgische bloemschikking in de Veertigdagentijd en Pasen 
 

 
Het thema voor de Veertigdagentijd 2025 is 'Heilig je 
leven'. In de liturgische handreiking staat dit als volgt 
beschreven: 'In de Veertigdagentijd bezinnen we ons 
op onze relatie met God, onszelf en onze naaste. 
Leven in het licht van Gods koninkrijk vraagt niet om 
passief afwachten: we worden uitgedaagd om ‘als 
nieuw’ te leven en te onderscheiden waar het op 
aankomt. Jezus stelt ons op scherp: we worden 
opgeroepen om onze verantwoordelijkheid te nemen 
voor onze medemens, de schepping en de 
samenleving. Welke keuzes maken wij, welke omkeer 
heb jij, hebben wij, heeft de wereld nodig en hoe 

blijven we in balans tussen de verantwoordelijkheid die wij hebben en het leven van genade?' 
De Bijbelteksten die gebruikt worden, komen uit het oecumenisch leesrooster, met name uit het 
evangelie van Mattheüs en Lucas. In de Goede Week ook teksten uit het evangelie van Johannes. 
Basissymboliek Veertigdagentijd: een halve bolvorm staat symbool voor de aarde. Vanaf het 
begin van de Veertigdagentijd, is het kruis aanwezig in de schikking. Het kruis is een directe 
verwijzing naar de genade van het geloof en naar de sterfelijkheid van de mens. In de periode die 
komt, wordt het liggende kruis een staand kruis. Bloemen en materialen beelden de lezingen uit. 
 

3e zondag Veertigdagentijd Lucas 9:28-36 
Kerntekst: ‘We schieten tekort’, naar Lucas 13. Kernwoorden: genade, geduld. 
Hoe zit het met het lijden en het ongeluk en de onderdrukking, alles wat mensen overkomt? Is 
dat straf op de zonde? Denken jullie dat? vraagt Jezus. Jezus geeft geen gemakkelijk antwoord op 
die vraag. Hij zegt niet: die mensen waren onschuldig, net als jullie. Zijn antwoord is eerder: álle 
mensen staan schuldig tegenover God, jullie net zo goed. We schieten tekort. Meteen daarop 
vertelt Hij de gelijkenis van de vijgenboom, die maar geen vrucht draagt. Het geduld van de 
wijngaardenier: geef de vijgenboom een kans. God is genadig en geduldig. Intussen worden wij 
opgeroepen tot inkeer/bekering en vrucht dragen. Het is niet onverschillig hoe wij kiezen en 
leven.  
 

Liturgische Schikking:  
Het kruis komt weer iets hoger op de aardbol te liggen. Een vijgentak zonder vruchten staat naast 
het kruis om de boodschap ‘we schieten tekort’ te versterken. Rododendron betekent letterlijk 
rode boom, zo hoog als deze struik echt kan worden. Rode takken versterken de lijnen van het 
kruis en benadrukken het geduld en de genade van God. Belofte wordt waar gemaakt. 
 

Namens Taakgroep Eredienst, 
ANNELIES VAN WIJK EN JESSICA HAGOORT 
 

 
 Bericht van de kerkenraad 

De dienst van volgende week zondag, 30 maart, belooft een mooie viering te worden. Deze ochtend 
hoopt Wouter Riel belijdenis van het geloof af te leggen. In dezelfde dienst zal hij bevestigd worden 
in het ambt van ouderling-kerkrentmeester. We hopen dat u als gemeente in groten getale 
aanwezig bent om dit heuglijke moment samen mee te vieren. Als kerkenraad vragen we uw steun 
en gebed voor Wouter en de rest van de kerkenraad. 
RIK DE JONG, scriba  
 
 
 

 



 

 Verslag gezamenlijke opbrengst Kerk in Actie-project Libanon 2024 

 

Met dankbaarheid kunnen we melden dat de 

gezamenlijke opbrengst van 

Tilburg,  Hilvarenbeek en Oisterwijk voor 

het project opleiding 

zorgmedewerkers Libanon binnen het Kerk in 

Actie-project 2024 € 4.579,18 euro bedraagt! Dit 

prachtige bedrag is mogelijk gemaakt door uw 

gulle bijdrage, waarvoor we iedereen hartelijk 

willen bedanken.  

Maar we stoppen hier niet! 

 
 

Nieuwe plannen worden al gesmeed om verder in actie te komen. Dit jaar steunen we  Libanon 

opnieuw. We denken hierbij aan het organiseren van collecten, een barbecue, een boswandeling, 

pannenkoekenmiddag of een kerststukjesactie. 

Houd de nieuwsbrief en mededelingen in de gaten voor verdere informatie.  

Uw steun en betrokkenheid blijft heel hard nodig. 

Namens Diaconie en ZWO, 

HANS CUSELL, JAN KRAMER (Hilvarenbeek) HANS BONIS, NIKKI IDEMA (Tilburg) JAN MARCELIS, ARIAN VAN DE 

VEN, WINI ZAAIJER EN MARIEKE TRAKSEL (Oisterwijk). 

 
 Expositie van Wil de Kort in de kerkzaal van de Opstandingskerk 

In de afgelopen dagen is er een nieuwe expositie ingericht in de kerkzaal. We hebben Wil de Kort 
opnieuw bereid gevonden om een aantal van zijn schilderijen ten toon te stellen. In 2023 heeft Wil 
de Kort ook in onze kerk geëxposeerd.  
Hij schildert al sinds lange tijd bloemen, mensen en dieren -meestal zeer gedetailleerd- op grote 
doeken. Zijn beroep was grafisch ontwerper; hij ontwierp tevens gordijnstoffen.  
De foto’s hieronder geven u alvast een indruk van de schilderijen van Wil de Kort.  
De Kunstcommissie,   
ALEX, MARGRIET EN ANJA 

 
 

 
 

 
 

 Ter inspiratie. De kerkenraad wenst u een fijne nieuwe week. Deze keer met het 2e couplet van Lied 
103c uit het Liedboek behorend bij woensdag 26 maart uit de Petrus Veertigdagentijdkalender 2025 
‘Als nieuw! Heilig je leven’. 
 

De deelnemers aan het project in Libanon 



 

Deze dag staat Psalm 103:8 centraal ‘Liefdevol en genadig is de Heer, Hij blijft geduldig en groot is 
zijn trouw’.  

 
  Lied 103c ‘Loof de koning, heel mijn wezen’ 
 

  2. Loof Hem als uw vaderen deden, 
  eigen u zijn liefde toe, 
  want Hij bergt u in zijn vrede,   
  zegenend wordt Hij niet moe. 

Loof uw Vader, loof uw Vader, 
tot uw laatste adem toe. 

 
 
 
 

 Agenda 
 

Datum en aanvangstijd Activiteit Locatie, bijzonderheden 

MAART 2025   

Woensdag 26 maart 2025 
10.00-11.30 uur 

Koffieochtend in de Gele Zaal Opstandingskerk, 
Prof. Cobbenhagenlaan 8 

Zaterdag 29 maart 2025 
Aanvang 19.30 uur 

 

 
Voor meer informatie zie 
www.koorlaudatedominu
m.nl 

Zondag 30 maart 2025 
Aanvang 18.30 uur 
Iedere laatste zondag van de 
maand 

Leerdienst georganiseerd vanuit de 
Stichting Missionair Project Midden-
Brabant en Stadstuin Tilburg. 
 

Opstandingskerk, 
Prof. Cobbenhagenlaan 8 
In de Gele Zaal 

APRIL 2025   

Dinsdag 1 april 2025 
 
Aanvang 20.00 uur 

Een avond over gebrokenheid. Op 
deze avond gaan we aan de slag met 
kintsugi, een Japanse manier van 
lijmen met goudlijm.  

Opstandingskerk, 
Prof. Cobbenhagenlaan 8 

Zondag 6 april 2025 
 
Aanvang 11.00 uur 

Viering in de 40dagentijd, met in het 
Nederlands gezongen liederen uit de 
musical Jesus Christ superstar. 
Uitgevoerd door koor Katharsis en 
combo o.l.v. Martin Hoondert. 

Petrus Donderskerk, 
Entschotsestraat 124, 
Tilburg 

Vrijdag 11 april 2025 
 
Aanvang: 18.30 uur 

Bijeenkomst van de 40/60-groep.  
Een gezellige en inhoudelijke avond 
voor iedereen die (ongeveer) tussen 
de 40 en de 60 is.  

Opstandingskerk, 
Prof. Cobbenhagenlaan 8 

http://www.koorlaudatedominum.nl/
http://www.koorlaudatedominum.nl/


 

(eerst een gezamenlijke 
maaltijd, daarna met elkaar in 
gesprek) 

Aanmelden kan bij Jessica Hagoort of 
bij Caroline Jones.  

Maandag 14 april 2025  
 
Inloop vanaf 14.00 uur 

‘Zingen in Zonnehof’, 
zingen van 14.30-16.00 uur 
 

Een zangmiddag op weg naar Pasen. 
Na afloop een gezellig samenzijn met 
een glaasje en een zoutje 

Zonnehof, in de Salon, 
Prof. Gimbrèrelaan 22 

Woensdag 16 april 2025 
Aanvang 13.30 uur 

AVE-middag, 
 

Opstandingskerk, 
Prof. Cobbenhagenlaan 8 

Zaterdag 19 april 2025 
 
Volgende datum is: 
10 mei (groene zaal) 
 

Schilderen met Sjoukje Gniewyk. 
Thema ‘Verwondering’  
 

Graag aanmelden van tevoren als je 
mee schildert via: 
sjoukje@portrettenenmeer.com 

Opstandingskerk, 
Prof. Cobbenhagenlaan 8, 
in de Gele Zaal 

JUNI 2025   

Maandag 2 juni 2025 Gemeenteberaad, agenda volgt nog Opstandingskerk, 
Prof. Cobbenhagenlaan 8 

SEPTEMBER 2025   

Zaterdag 27 september 2025 Herfstmarkt in de Opstandingskerk Opstandingskerk, 
Prof. Cobbenhagenlaan 8 

 
 
 
 
 
 
 

KOPIJ voor de Nieuwsbrief inleveren: uiterlijk vrijdagavond 18.00 uur 
Redactie Nieuwsbrief: nieuwsbrief@pkn-tilburg.nl  
Kerkelijk Bureau: telefoon 06-23993302 of e-mail (kerkelijkbureau@pkn-tilburg.nl) 
 

Predikant: ds. Sietske Blok.  U kunt contact met haar opnemen via e-mail: dssietskeblok@gmail.com  of 
per telefoon 06-1953 2015 
 

Scriba: dhr. Rik de Jong. E-mail: scriba@pkn-tilburg.nl  Tel. 06-13340494 
Voorzitter: dhr. Wim de Kwaasteniet. E-mail: wdk@dekwaasteniet.nl. Tel. 06-2883 9727 
Voor pastorale vragen kunt u contact opnemen met ouderling dhr. Theo van de Sanden-Bout 
(tel. 06-2292 9948)  
 

Voor bijzondere vieringen als doop, uitvaart of huwelijk kunt u contact opnemen met ouderling 
mevrouw Nelly Bonis (telefoonnummer 013-5343504) 
 

 Website http://www.pkn-tilburg.nl  
 Facebook: PKN Tilburg of https://www.facebook.com/pkntilburg 
 Instagram: pkn_tilburg  

 
Rekeningnummer Protestantse gemeente te Tilburg e.o.: NL54 INGB 0003 7000 83  
Rekeningnummer Diaconie: NL02 INGB 0003 4444 54  
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