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& Viering van zondag 17 maart 2024
5¢ zondag van de 40dagentijd
Deze zondag lezen we over Jezus die zegt: Als een graankorrel niet in de aarde valt en sterft, blijft
het één graankorrel, maar wanneer hij sterft draagt hij veel vrucht. (Johannes 12:24). Daar gaat het
over komende zondag.

Van harte welkom!
ds. SIETSKE BLOK

Aanvang van de viering: 9.30 uur.
Het adres van de Opstandingskerk is: Professor Cobbenhagenlaan 8, 5037 DC Tilburg.

Ook is de viering online te volgen via het YouTube-kanaal van de kerk door met de linkermuisknop
op de tekst deze link te klikken.

Voorganger: ds. Sietske Blok
Ambtsdrager(s): Caroline Jones
Muzikale begeleiding: Helga Janssens-Baan

Collecten:

-Diaconie

Via bank: IBAN NLO2 INGB 0003 4444 54

Van: Diakonale Raad v.d. Prot. Gemeente Tilburg en Goirle

Vermelding: collecte 17 maart 2024, bestemd voor ons ZWO-project in Libanon. Dit is een
gezamenlijk project met de gemeenten Oisterwijk en Hilvarenbeek. Op de website, bij het tabblad
‘SAGE / Regionale samenwerking’ vindt u meer informatie over dit project waaronder een filmpje
van Kerk-in-Actie.

-Kerk

Via bank: IBAN NL35 INGB 0001 0806 49

van: PROTESTANTSE GEMEENTE TE TILBURG EO

Vermelding: collecte 17 maart 2024, bestemd voor onze kerk.

App Appostel
De Protestantse Gemeente Tilburg e.o. maakt gebruik van de App Appostel. Door deze te
downloaden, kunt u ook via de App Appostel bijdragen aan de collecte.


https://www.youtube.com/channel/UCFstZY3ZWb-Oubk_BbTzKew

& Liturgisch bloemschikken in de 40dagentijd

Liturgisch bloemschikken Veertigdagen en Pasen

‘Ga mee! Samen getuigen van geloof, hoop en liefde’, is het jaarthema van de Protestantse Kerk
Nederland. Scriba René de Reuver van PKN landelijk: “De kerk van Christus is kleurrijker dan we
denken. Die diversiteit maakt dat het evangelie in alle talen en alle culturen doorklinkt.”
Lezingen van de profeet Jeremia staan centraal in Veertigdagentijd, in de Stille Week en Pasen
lezen we uit Johannes en Klaagliederen. Jeremia was een door God geroepen profeet, die de
boodschap van God verkondigde aan het volk van Israél in ballingschap. Jeremia was kritisch, die
opriep tot bekering en gehoorzaamheid aan God. Deze boodschap van Jeremia werd bespot en
afgewezen. Toch gaat het ook om hoop op herstel, vergeving en verlossing voor het volk van
Israél. Donker en licht in één boodschap. In de Goede Week gaat het vooral over de profeet die
meelijdt, onder het oordeel, met het oog op een nieuw begin.

Als basis voor de schikking gebruiken we een bolvorm, symbool van de aarde, bedekt met bruin
schors, omdat de boodschap van Jeremia niet in vruchtbare aarde viel. Geleidelijk wordt het leven
op aarde beter en wordt deze bol geleidelijk groener en kleurrijker: het licht dringt door. De
kringloop van het leven wordt getoond, we bidden voor een vruchtbare aarde met groei,
ontwikkeling en leven.

5¢ zondag, Jeremia 3: 1-15, 42-44

N § Koning Sedekia heeft Jeremia gevangen gezet. God laat zich de mond niet
P snoeren. Hij geeft Jeremia de opdracht om de akker van zijn neef Chanamel
te kopen, zodat het land in familiebezit zal blijven. Lossen, heet dat in de
Bijbel. Dat Jeremia, de losser van de neef van koning Nebukadnezer moet
zijn, spreekt boekdelen. Ook al valt straks de stad, het land zal nooit het
eigendom van de koning van Babel worden. De onheilsprofeet wordt
losser!

Aan het groene mos wordt wat gras aan de bol toegevoegd, de verwijzing
naar het land. Driekleurige viooltjes, symbool voor de aanwezigheid van
God, hoe weinig zichtbaar God ook lijkt te zijn. In het midden een

B puntvormig lijn nervig blad, als teken voor de rechtvaardige.

Namens Taakgroep Eredienst,

ANNELIES VAN WIJK EN JESSICA HAGOORT

De bloemengroeten in de dienst van zondag 10 maart 2024 waren voor:
*De heer Pim van der Kuijlen, hij werd 6 maart 92 jaar.
*Mevrouw H. van Dalsen-Heuvel, zij werd 6 maart 86 jaar.
*De heer en mevrouw Braaksma-van der Graaff, zij waren 6 maart 56 jaar getrouwd.
*Mevrouw Wilma Bons, een steuntje in de rug i.v.m. haar gezondheid.
*De heer Piet van de Nadort, een steuntje in de rug i.v.m zijn gezondheid.
JEANNE GELEINS, e-mail jeanne.geleijns@ziggo.nl

@& Bericht van de kerkenraad: gewijzigde aanvangstijd dienst 1¢ Paasdag
Afgelopen kerst begon de kerkdienst voor één keer om 10 uur in plaats van het gebruikelijke tijdstip
van 9.30 uur. Dit hadden we als kerkenraad besloten nadat deze mogelijkheid ontstond omdat de
Ekklesia op die dag niet de kerkzaal nodig had. Op Eerste Paasdag, 31 maart, is dit ook weer het
geval. Daarom hebben we besloten hier opnieuw gebruik van te maken.
De dienst op zondagochtend 31 maart begint dus om 10:00 uur.

We doen dit omdat vanuit de gemeente met regelmaat de vraag gesteld wordt of de dienst niet wat
later kan beginnen. Dit omdat een aantal gemeenteleden, bijvoorbeeld door de thuiszorg die
langskomt, de dienst niet kan bijwonen. Ook wordt 9.30 uur door veel mensen als te vroeg ervaren.


mailto:jeanne.geleijns@ziggo.nl

Helaas kunnen we hier niet permanent gehoor aan geven, maar nu de mogelijkheid ontstaat willen
we hier graag weer gebruik maken.

We begrijpen dat dit enige verwarring op kan leveren. Daarom zullen we als kerkenraad op korte
termijn een besluit nemen of we de Kerstdienst en de Paasdienst voortaan om 1.00 uur laten
beginnen. Voor de reguliere zondagse diensten is en blijft dit geen optie. Daarom zal voor deze
diensten het aanvangstijdstip 9.30 uur blijven.

Voor vragen of opmerkingen over dit onderwerp kunt u contact opnemen met de scriba, Rik de Jong’.
RIK DE JONG, scriba

Berichtje van ds. Sietske Blok

-Over de dienst van Goede vrijdag, 29 maart 2024

In de gemeenschap van Taizé in Frankrijk wordt de gang van de goede week elke week gemaakt. Op
vrijdagavond vindt het gebed rond het kruis plaats, en op zaterdagavond worden door alle
aanwezigen in de dienst kaarsjes ontstoken als teken van het licht van de opstanding. Op zondag
vindt de ‘gewone’ zondagsdienst plaats, zoals over de hele wereld in kerken gebeurd, waarop we
samen komen rond het geloof in de opgestane Christus.

Op de vrijdag kan iedereen die dat wil, aan het einde van de dienst, naar het kruis komen om
Christus zijn/haar eigen lasten en die van anderen toe te vertrouwen.

Wij leven nu toe naar die goede week. Voor ons één week in het jaar waarin we meeleven met de
weg van Jezus naar het kruis en zijn opstanding. Op Goede Vrijdag, waar wij samen met de
gemeenschap van Ekklesia Tilburg bij stil staan, is de gewoonte gegroeid een lichtje te ontsteken bij
het kruis aan het einde van de viering als teken van onze eerbied. Dit jaar wordt u ook uitgenodigd,
als u wilt, iets van u zelf bij het kruis te leggen. U kunt er voor kiezen om iets mee te nemen en dat
heel concreet bij het kruis neer te leggen.

Als u er voor kiest dat te doen, dan is het goed om te weten dat dit tot en met de Paaswake mag
blijven liggen (of na Goede Vrijdagviering mee terug te nemen als u dat liever wilt).

-Avond over gebrokenheid
/ In de veertigdagentijd staan we stil bij onze menselijkheid, onze

. sterfelijkheid. We leven toe naar het lijden en sterven van Jezus én zijn
opstanding. In deze veertigdagentijd organiseren Ria Huitink en ik een
avond op donderdag 21 maart 19:30-21:30 over gebrokenheid. Een avond
waarin ruimte is voor muziek en gebed, en voor de gebrokenheid die er is
in allerlei vormen. We gaan daar letterlijk ook mee aan de slag. In Japan
worden gebroken kopjes en borden soms weer met goudlijm gelijmd.
Kintsugi wordt dat genoemd. De breuklijnen zijn nog steeds zichtbaar maar
het kopje of het bord wordt eigenlijk ndg mooier met die gouden lijnen.
Dat gaan we ook zelf doen op deze avond.

Het werk dat we maken hopen we een plek te geven in de Paasviering.
Geef u zich even op van te voren? Dat kan via
dssietskeblok@gmail.com

Heeft u oude kopjes of borden die kapot mogen? We
kunnen die goed gebruiken voor deze avond. Wilt u ze
meenemen naar de kerk? Dan verzamelen we ze. Dank!

Wilt u mij graag spreken?

Van harte welkom! Neemt u contact met mij op, dan maken we een afspraak.
Hartelijke groet,

Ds. SIETSKE BLOK


mailto:dssietskeblok@gmail.com

& AVE-middag op woensdag 20 maart 2024
Woensdag 20 maart is er weer een AVE-middag, elkaar ontmoeten en met elkaar in gesprek gaan.
Deze keer is het Trio ZandZeepSoda te gast, net als vorig jaar. Met elkaar weer even terug in de tijd
met leuke liedjes. Zoals gewoonlijk is iedereen weer welkom, we beginnen om 13.30 uur.
JEANET, HANNIE, RIA, NELLY, RIA, EN CISSY

@ Ter inspiratie. De kerkenraad wenst u een fijne nieuwe week. Deze keer met twee verzen van Lied
538 ‘Een mens te zijn op aarde’ uit het Liedboek zingen en bidden in huis en kerk. Dit lied zingen we
ook in de viering van zondag 17 maart.

1.Een mens te zijn op aarde
in deze wereldtijd,

is leven van genade

buiten de eeuwigheid,

is leven van de woorden

die opgeschreven staan

en net als Jezus worden

die 't ons heeft voorgedaan.

3.Een mens te zijn op aarde
in deze wereldtijd,

dat is de dood aanvaarden,
de vrede en de strijd,

de dagen en de nachten,
de honger en de dorst,

de vragen en de angsten,
de kommer en de koorts.

kersenbloesemtakken in knop

& Agenda

MAART 2024

Woensdag 20 maart 2024 Koffiedrinken in de Gele Zaal. §»”
10.00-11.30 uur =

Opstandingskerk,
Prof. Cobbenhagenlaan 8

Woensdag 20 maart 2024 Deze keer is het Trio ZandZeepSoda te
Aanvang 13.30 uur gast. Met elkaar even terug in de tijd
met leuke liedjes.

Opstandingskerk,
Prof. Cobbenhagenlaan 8

Woensdag 20 maart 2024 J‘n Repetitie Cantorij Opstandingskerk,

20.00-22.00 uur

ledereen is welkom om
mee te zingen!

Prof. Cobbenhagenlaan 8

Donderdag 21 maart 2024
19.30-21.30

Avond over gebrokenheid, met ds.
Sietske Blok en Ria Huitink.
Meer informatie in deze Nieuwsbrief.

Opstandingskerk,
Prof. Cobbenhagenlaan 8
In de Gele Zaal

Zaterdag 23 maart 2024
10.00-12.00 uur

Schilderen met thema ‘pelgrim’
(Marcus 11).

Aanmelden kan via
sjoukje@portrettenenmeer.com

Opstandingskerk,
Prof. Cobbenhagenlaan 8
In de Gele Zaal

APRIL 2024

Donderdag 11 april 2024
Van 18.45-19.30 uur

‘Zingen voor Vrede’, georganiseerd
door de Raad van Kerken

Het plein voor de
Jozefkerk op de Heuvel.
Bij regen: in de kerk.



mailto:sjoukje@portrettenenmeer.com

Volgende datum: 23 mei Begeleiding: Helga Janssens-Baan en
Peter Derks

Zondag 28 april 2024 AVONDdienst georganiseerd vanuit de | Opstandingskerk,
Aanvang 18.30 uur Stichting Missionair Project Midden- Prof. Cobbenhagenlaan 8
ledere laatste zondag van de Brabant en Stadstuin Tilburg. In de Gele Zaal

maand

MEI 2024

Donderdag 23 mei 2024 Ontmoetings- en inspiratieavond met | Locatie is nog niet bekend

onze pioniersplek Vita Tilburg.

KOPIW voor de Nieuwsbrief inleveren: uiterlijk vrijdagavond 18.00 uur
Redactie Nieuwsbrief: nieuwsbrief@pkn-tilburg.nl
Kerkelijk Bureau: telefoon 06-23993302 of e-mail (kerkelijkbureau@pkn-tilburg.nl)

Predikant: ds. Sietske Blok. E-mail: dssietskeblok@gmail.com of per telefoon 06-1953 2015
Vrije dag: maandag.

Scriba: dhr. Rik de Jong. E-mail: scriba@pkn-tilburg.nl

Voorzitter: dhr. Wim de Kwaasteniet. E-mail: wdk@dekwaasteniet.nl. Tel. 06-2883 9727

Voor pastorale vragen kunt u contact opnemen met ds. Sietske Blok of ouderling dhr. Theo van de
Sanden-Bout (tel. 06-2292 9948)

Voor bijzondere vieringen als doop, uitvaart of huwelijk kunt u contact opnemen met ds. Sietske Blok of
met ouderling mevr. Nelly Bonis (telefoonnummer 013-5343504)

» Website http://www.pkn-tilburg.nl
B Facebook: PKN Tilburg of https://www.facebook.com/pkntilburg
B Instagram: pkn_tilburg

Rekeningnummer Protestantse gemeente te Tilburg e.o.: NL54 INGB 0003 7000 83
Rekeningnummer Diaconie: NLO2 INGB 0003 4444 54
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